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Adres : 


Türk-iş Genel 
Merkezi 

Bayındır Sokak No. 8 
ANKARA 

Telefon: 17 91 36 


Türk-iş Dergisi Basın Ahlâk Yasasına uyar. 


Türk-İş Basın ve Halkla Münasebetler Merkezi (o tarafından hazırlanan Türk-İş (o Dergisinin bu sayısı, Ankara'da AĞAÇ-IŞ Matbaasnda (o dizilmiş, (o tertiplenmiş ve basılmış; klişeler, Torunoğlu 
Klişede yapılmıştır. 


Saygıdeğer 
Türk - İş Okuru, 


ocak ayı, Anayasa değişikliği üzerinde yoğun çalışmaların e tartışmalı bir ay oldu. İkinci değişiklik istekleri, özellikle çeşitli müesseselerin o işleyiş şekillerine verilmek istenen yön teşkil etti. Bunların başında ,Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması, Sıkıyönetim mahkemelerinin sıkıyönetimler kalktıktan sonra da göreve devam etmesi geliyor. Pariilerarası komisyonda görüşülen ve bazı maddeleri oybirliği ile kabul edilen Anayasa değişikliği teklifi Ocak ayı içinde Millet Meclisi Başkanlığına imzaya açılmak üzere sunuldu. Ocak ayı sona ererken, çok sayıda parlamenter teklifi imzaladı. Anayasada yapılmak istenen değişikliğin görüşülebilmesi için en az 150 imzanın toplanması gerekiyor. Bu teklifin gerekli imzayı toplayacağı kesinlik kazanmış durumda. 


Dergimizin bu sayısında, Anayasada ikinci olarak yapılmak istenen değişikliklerin eslasları yer alıyor. Önümüzdeki aylar içinde Anayasa değişikliği Millet Meclisinde görüşülmeye başlanacak. 


ж 


rında Uzak - Doğu ülkelerine bir gezi yaptı. Asya ülkeleri sendikacılık hareketi ile Türk Sendikacılık hareketi arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve bu yolda önemli kararlar alınmasını amaç alan gezi 22 gün devam etti. Demirsoy, başta Japonya olmak üzere çeşitli Asya ülkeleri işçi konfederasyonları ve Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Asya Bölge Teşkilâtı yöneticileri ile olumlu görüşmeler yaptı. Önümüzdeki aylar içinde, bu gezinin sonuçları kesinlik kazanmış olacak. İç sayfalarımızda Türk - İş Genel Başkanının Uzak - Doğu gezisi hakkında geniş bilgi bulabilirsiniz. 


Т - İş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, Ocak ayı başla- 


ар 


ürk - İş Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Kontenjan {о Halil Tunç'un, yaptığı bir konuşmadan ötürü dokunulmazlığının kaldırılmak istenmesi hakkındaki işlem, Ocak ayı içinde kesinlik kazandı. Tunç, dokunulmazlığının kaldırılmak istenmesi hakkında gazetecilerin çeşitli sorularına muhatap oldu ve «Cumhuriyet Senatosu üyeliğini susmak için değil, konuşmak için kabul ettiğini» söyledi. Dergimizde Halil Tunç'un demeci geniş şekilde yer alıyor. 


y% 


u sayımızda, toplu sözleşme ve grevler hakkında haber-В.е Sendikacılığın kuruluşu hakkında enterensan bir yazımızı, dünya işçi hareketi içindeki gelişmeleri ve Türk 

İş Genel Sekreterinin Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen panelde yaptığı konuşmanın tam metnini bulabilirsiniz. 


Saygılarımızla 


THH f 


= 
= 


«Egemenlik kayıtsız şartsız Ulusundury 


Anayasa'da ikinci değişiklik yapılıyor 


Anayasasında yapılması istenen ikinci değişiklik, 
Ocak ayı ortalarında ele 


1% 


alındı. 

5 esas, 2 geçici maddeden olu - 
şan Anayasa değişikliği teklifi im zaya açıldı ve çeşitli siyasi partilere mensup parlamenterler imza ladı. Millet Meclisi Başkanı Sabit 
Osman Avcı teklif metinlerini siyasi parti yöneticilerine verdi, Genellik le bir parti hariç bütün partilerin 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birleştiği değişiklik teklifi, gerekli imzayı bulduktan sonra, Meclis Anayasa Komisyonuna verilecek. 


Partilerarası komisyonda kabul edilen maddeler arasında, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku - rulması, Sıkıyönetim mahkemelerinin sıkıyönetimin kalkmasından sonra da devam ederek, açılmış davaların sonuçlandırılmasını da öngörüyor. 


I- iz 


Kanun teklifi halinde Meclise - sunulması beklenen Anayasa değişikliği teklifinin esasları şöyle 

— Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması ile ilgili 136'ncı madde, 

— Gözaltına alma süresinin 15 
güne çıkarılmasıyla ilgili 30'uncu madde, 

— Parti kapatma kararının Anayasa Mahkemesinde duruşmalı yapılması hakkındaki 57'nci madde, 

— Parti hesaplarının Anayasa Mahkemesinde incelenmesine dair 
148'nci madde, 

— Savaş halinde askeri mahke melerde kıta subaylarının da yargıçlık yapabilmelerine ilişkin 138'- inci madde, 

— Sıkıyönetim mahkemelerinin sıkıyönetim kalktıktan sonra da devam ederek açılmış davaların zo nuçlandırılmaları hakkındaki geçici 22'inci madde, 

— Partilere hazine yardımı sağ layan geçici 23'üncü madde. 

Bilindiği gibi, Anayasa değişikliğinin kanun teklifi haline gelme si için, en az 150 imza bulunması, Meclisten ve Senatodan geçmesi İçin de, Üye sayısının üçte İki oyuy- 
1а kabul edilmesi gerekiyor. 

Ocak ayı sona ererken, Anaya sa değişikliği ile ilgili gerekli imza toplanmış bulunuyordu. 


Halil Tunç “Susmak için Senatör olmadım ” dedi 


ralık ayında Cumhuriyet Se- 
Де N yaptığı bir konuşmadan ötürü dokunulmazlığı nın kaldırılması istenen, Cumhuriyet Senatosu üyesi Türk - İş Genel Sekreteri Halil Tunç, konu ile ilgili olarak verdiği demeçte, «Cum huriyet Senatosu üyeliğini susmak için değil, konuşmak için kabul ettim» dedi. 


5 Ocak günü, dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Bakbakanlık tezkeresinin Senato Başkanlığına gönderilmesi ile ilgili olarak gazeteciler Halil Tunç'a çeşitli sorular yönelttiler. 


Tunç, dokunulmazlığı Ше ilgili soruya şu Cevabı verdi: 


«Türk-İş Genel Sekreteri olarak, herhangi bir dokunulmazlığa sahip olmadığım halde yıllardan beri, yurt ve işçi çıkarları gerektiği zamanlarda inançlarıma uygun olarak her türlü çalışmayı, hiç bir şeyden yılmadan yaptım. Şu ай da da çalışmalarımda, Cumhuriyet Senatosu (üyeliğinin bana sağlamış bulunduğu do kunulmazlık zırhına sığınmış değilim. 


Dokunulmazlığım kaldı - rılmak istenmesi benim için önem taşımamaktadır. Eğer bu yolda tehdit altında tutu larak susturulacağım ümit e diliyorsa, bunu düşünenler yanıldıklarını iyi bilmelidir - ler. Üstelik, Cumhuriyet 8е natosu üyeliğini susmak için değil konuşmak için kabul et tim; parlamentoyu, hertürlü fikir ve düşüncenin rahatça konuşulabileceği bir yüce kuruluş sayma inancımdan vazgeçmeyeceğim. 


Hakim çevreler iyi bilme lidirler ki, hür sendikacılık ilkelerini gerçekleştirme уо lundaki çalışmalarımı, dokunulmazlığım ya da Türk - İş 
Genel Sekreterliği görevim devam etse de etmese de, sür 
dürecek ve yurdumuzda 1961 
Anayasasının öngördüğü sosyal adalet ilkelerinin tam ma nasıyla uygulandığı gerçek demokrasinin yerleşmesi uğrundaki mücadeleme devam edeceğim. Bu yolda mücadele sadece benim değil, Türk İşçi Hareketinin de kararıdır. 
Yasama dokunulmazlığına sa hip olmam ya da olmamam, yurt ve işçi konularındaki ça lışmalarımda tutumumu de - ğiştirmeyecektir. Zaten ada - let önüne çıkmaktan da çe - kinmem, çünkü (Türkiye'de de yargıçlar olduğuna inanıyorum.» 


Tunç'un dokunulmazlığının kaldırılma istemi Ocak ayı içinde Senato komisyonunda ele alınmadı. 
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SEYFİ DEMİRSOY 


«Asya sendikacılığına önem verilmelidir» 


Türk - İş Genel Başkanı 
Uzak Doğu gezisine çıktı 


sundaki iki ülke ojan Türkiye ve Japonya, işçi hareketleri arasında ilk defa olarak yakın ilişki kuruldu. Bu ilişkinin soписи olarak, Türk - İş Genel Baş kanı Seyfi Demirsoy, Japon İşçi Sendikaları Konfederasyonu DO - 
MEİnin Yuncu büyük kongresine katıldı. Geçen Mart ayında Türk - İş Genel Sekreteri Halil Tunç'un, Japonya'yı ziyareti ile başlayan ilişkiler bu suretle, yeni bir safhaya girmiş oldu. 

Türk Sendikacılık Hareketi ile 
Asya Sendikacılık Hareketi arasında bir yakınlaşma sağlamak amacı güden Türk - İş Genel Başkanı nın bu gezisi 22 gün sürecek. Türk 
İş Genel Başkanı Japonya'dan sonra 30 - 31 Ocak tarihleri arasın da Malezya'ya gidecek ve Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfede rasyonu Asya (Bölge Teşkilğtının Kualalumpur şehrinde düzenlediği «İşsizlik» konulu konferansa katılacak. Türk - İş Genel Başkanı, 3 - 
6 Şubat tarihleri arasında yine Ku 
alalumpur şehrinde yapılacak olan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Asya Bölge Teşkilâtı 10'uncu Konferansında hazır bulunacak. Gündeminde «Tarım iş- 


А2 еп batısı ile en doğu 


çilerinin teşkilâtlandırılması», «Asya'da işsizlik» ve «Asya Para Fonu Birliğinin kurulması» gibi önemli konuların bulunduğu bu konferansa, Avustralya, Milliyetçi Çin, 
Fiji Adaları, Hong Kong, Hindistan Pakistan, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Nepal, Yeni Zellan- da, Endonezya, Filipinler, Singapur ve Sri Lanka sendikacıları katılacak. 

Uzak Doğu gezisi sırasında, Asya ülkeleri sendika liderleri ile çe şitli görüşmeler yapacak olan Seyfi Demirsoy, dönüşünde Yeni Delhiye uğrayarak, Uluslararası Hür 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu As ya Bölge Teşkilatı Genel Merkezini de ziyaret edecek ve bu merkezin çalışmalarını inceleyecek. 

Türk sendikacıları, Asya Ülkele ri sendikaları ile işbirliği kurulması ve yakınlaşma (o sağlanmasının, 
Türk sendikacılığının o uluslararası ilişkileri bakımından yararlı olacağı görüşünde o bulunduklarından 
Türk - İş Genel Başkamnın Uzak 
Doğu gezisine büyük önem veriliyor. Demirsoy'a (o gezisinde, Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federas yonu Genel Başkanı Kemal Özer ile, Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Tezer re- fakat ediyor. 
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1972 YILI İÇİNDE FİYATLAR 
ÜCRETLERDEN FAZLA ARTTI 


1 97 2 yılı içinde Türkiye'de fiyatlar, diğer yıllara oranla daha büyük bir artış kaydetti. Yapılan istatis- 


tiklere göre, Türkiye, çeşitli ülkeler arasında fiyat artışlarında da 


en üst seviyeyi muhafaza etti. 


Bütün dünyada ücretler fiyatlardan daha çok yükselirken, 


Türkiye'de bunuu tam tersi 


hızlı arttı. 


oldu ve fiyatlar 


ücretlerden daha 


1972 yılı içinde Türkiye'nin da dahil bulunduğu 11 ülkede 
yapılan araştırmalar sonunda fiyat ve ücret artışları şu şekilde yük- 


seldi: 


İtalya'da: Fiyatlar 4,9, ücretler 13,4 Japonya'da : Fiyatlar 6.2, ücretler 13,7 Almanya'da: Fiyatlar 5,4, ücretler 11,8 Avusturya'da: Fiyatlar 4,7 ücretler 10,6 Fransa'da: Fiyatlar 5,5, ücretler 10,8 Hollanda'da: Fiyatlar 7,6, ücretler 11,9 İngiltere'de: Fiyatlar 9,4 ücretler 12,2 İsveç'de: Fiyatlar 6,6, ücretler 9,8 Amerika'da: Fiyatlar 4,3, ücretler 5,9 İsveç'te: Fiyatlar 7,4, ücretler 7,8 TÜRKİYE'DE: FİYATLAR 23, ÜCRETLER 11,3 


Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Türkiye'de 


ücretler, 


fiyatların çok altında yükseldi. Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesi- 


ne bir dengesizlik görülmedi. 


Fiyatlardaki bu yükseliş dar ve sabit gelirli vatandaşlar ara- 


sında büyük bir huzursuzluğun meydana 


gelmesine sebep oldu. 


Ayrıca, yukarıdaki tablo ücretlerin fiyatlara tesir ettiği ve bu yüzden hayat pahalılığının meydana geldiği yolunda bazı çevrelerin iddialarının yanlış olduğunu ortaya koydu. 

İmalat sanayiinde de aynı şekilde iddia edildiği şekilde, işçi ücretleri fiyat artışlarına paralel olarak bir yükseliş göstermedi. 
1972 yılı içinde ücretler 11,3 artarken, imalât sanayii toptan fiyat 


artışı da 19,8 oldu. 


ME MMA MM: e MM — yaka nim) 


İşçi Sigorta primleri arttırıldı 


şçi emekli aylıklarına yüzde 

|“ Па yüzde 40 arasında zam 

yapılırken, bu aylıklara esas teşkil eden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primleri de yüzre 9 
dan 19'e yükseltildi. 


Bu primin yüzde 6'sını işçi, yüz 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de sini de işveren ödeyecek. Şimdiye kadar verilen yüzde 9 primin yüzde #'ü işçiden, yüzde 5'i de işverenden kesilmekteydi. Yeni tasarı her iki tarafa da yüzde lik prim yükselmesi getirdi. 

Ayrıca, yeraltında çalışmakta o lan maden işçilerinin malüllük, yaş 
К ve ölüm sigorta primleri de yüzde 16'ya çıkarılacak, bunun yüz de 7'si işçi, yüzde unu da işveren ödeyecek. 

Sigorta primlerinin arttırılmasını öngören teklif 1 Nisan tarihin den itibaren yürürlüğe giriyor. 


Toplantılar 


Kristal - İş 
Dördüncü Genel 


Kurulu yapıldı 


ürkiye Şişe, Cam ve Kristal 
Ri İşçileri o Sendikası 
(Kristal - İş) Dördüncü Genel 
Kurulu, Ocak ayı içinde İstanbul'- da yapıldı. 

Genel Kurulda bir konuşma ya pan Sendıka Genel Başkanı Меһmet Şişmanoğlu, siyasi koşullar, Anayasa ve yönetim sorunları üzerin de durdu, yeni Dernekler Kanunun getirdiği kısıtlamalardan yakın dı, lokavt uygulamalarını da kınadı. 

Reformlar konusuna da deği - nen Şişmanoğlu, fiyat artışlarının işçi ücretleri ile bağlantı gösterme eğiliminin hatalı olduğunu belirtti. 


ŞIŞMANOĞLUNUN 
KONUŞMASI 


Şişmanoğlu özetle şu konuşmayı yaptı: 

«Demokratik siyasi hayatın vaz geçilmez unsurları oldukları Anaya samız ile saptanmış bulunan siyasi partilerimiz Atatürk ilkeleri etra - fında bir türlü birleşememiş ve verimsiz çekişmelerin girdjkbından kendilerini osıyıramamış olmanın sosyal ve ekonomik Oo sorunlarımız hakkındaki olumsuz etkileri günümüzde de devam edegelmektedir. 
12 Mart muhtırasının en belirgin 
hedefi olan ve Anayasa doğrultu - sunda reformların yapılmadığını ön gören ifadesi, siyasi partilerce ken dilerinin bir eksiği olarak kabul edilmekten kaçınılmış, yapılanların vebali gene Anayasaya yüklenmek istenmiştir. Günümüzün en aküel konularından birisi de seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağı - dır. Asıl olan, halktan oy almak kadar, alınan oylara sahip çıkabilme gücüne sahip olmaktır.» 

Konuşmasının son bölümünde toplu sözleşme ve grev hakları üzerinde de duran Kristal - İş Genel Başkanı Mehmet Şişmanoğlu, şunları söyledi: 


«Toplu sözleşme ve grev haklarının mevcudiyetinden önce, çok yüksek körlara alışmış olan İşverenlerin, fiyat artışlarını işçi ücret lerindeki artışa (o bağlamaları olanaksız olup, insanoğlunun varlık ve yaşamında doğal bir kural olan tekamül ihtiyacına ters düşmektedir. İşçi haklarında geriye dönüş yoktur diyenlere karşı, Türk İşçi Hareketi, kendi sınıfının çıkarlarını koruyacak güçtedir.» 

Genel Başkan oŞişmanoğlu'nun konuşmasından sonra Kongre Başkanlığına, Petrol - İş Genel Başkanı İsmail Topkar, başkan yardımcılığına da Deri - İş Genel Başkanı Mustafa Şahin seçildi. 


ÇALIŞMA RAPORU 


Konukların Oo konuşmalarından sonra, çalışma raporunun görüşülmesine geçildi. Çalışma raporunda çeşitli yurt sorunları ile ilgili görüşlere geniş şekilde yer verildi. 

114 sayfalık raporun dış politika bölümünde Kıbrıs konusu Üzerinde de duruldu, daha sonra toprak reformu ile ilgili şu görüş belirtildi. 

«Toprak reformu konusunda 
Anayasamızın 37 nci maddesinde- ki hükümler içinde ele alınarak hal lini gerekli görüyoruz. Zira, devletin, toprağı az olan veya hiç bulunmayan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alarak bu toprakların işetilebilmesi için lü - zumlu tarım araçlarının temini ile görevli olduğu Anayasanın 37 nci maddesinde mündemiçtir. 

Toprak reformu her ne kadar yalnız köylüyü ve tarım işçisini ilgilendirir gibi görünüyorsa da, bu konu, sanayi işçilerini de yakından ilgilendirir. Zira toprak reformunun sonucu, toprağa kavuşacak köylü vatandaşlarımızın şehirlere akın etmesi önlenmiş olacaktır. 

Bu nedenle o şehirlerimizde iş talebi azalacak, sanayi kesimindeki işyerlerinde çalışan işçilerin değerleri artacak, emek değerinin artma sı ile de işverenlerden daha müsait yaşama imkânlarının talep еdilmesi mümkün olacaktır.» 

Raporun vergiler bölümünde, az kazananandan az, çok kazanan- dan çok vergi alınması görüşü savunuluyor, montaj sanayiinin de ül keye yararlı olmadığı görüşü şu şe kilde açıklanıyordu: 
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«Ağır sanayi endüsirisi başta olmak üzere, sanayiimizin milli istikamete götürülerek, montaj sanayii yerine milli sanayimizin ikame ile halkımızın ana ihtiyaçlarını kendi danayimiz vasıtasıyla karşı lamak, böylece dış ülkelere döviz akıtmaktan kurtulmak, bu yollar- dan halkın mutluluk ve refah imkânını geliştirmek ana hedeflerimiz den biri olmalıdır.» 

Anayasa (o değişikliği üzerinde de durulan çalışma raporunda şu açıklamalara yer veriliyordu: 

«Tadilatın temel nedeni olarak, anarşiyi önleme ve hukuk nizamının tam anlamı ile işleyebilmesini sağlama hedefi gösterilmek tedir. Oysa biz bu konularda yeterli kanunların çıkarılmasına hükümetçe ve devlet o çalışmalarına 
mani olan bağlayıcı hükümleri 1961 
Anayasasında görmüyoruz. Bu nedenledir ki, her hükümet ve iktidar değişiminde, Anayasa değişikliğine başvurulmasını çok yönlü olarak sakıncalı görmekteyiz.» 

Daha sonra tenkidlere geçildi ve seçimler yapılarak genel kurul sona erdi. 


ULAŞ - İŞ FEDERASYONU 
GENEL KURULU YAPILDI 


ürkiye Deniz Ulaş - İş Fedeа Genel Kurulu 13 Ocak günü Ankara'da Türk - 

İş toplantı salonunda yapıldı. 

Türk - İş Teşkilâtlanma Sekreteri Ethem Ezgünün başkanlığında yürütülen genel kurul, Federasyon 
Genel Başkanı Feridun Şakir Ögünçün konuşması Ше açıldı. Ögünç, son dönem içinde, federasyon ve ona bağlı kuruluşlardaki ge lişmeler üzerinde durduktan sonra, çeşitli yurt sorunlarına ilişkin görüşlerini de belirtti. 

Daha sonra çalışma raporu Üzerinde görüşmeler açıldı ve konukların konuşmalarını seçimler izledi. 

Yapılan seçimde, (o Federasyon 
Genel Başkanlığına Feridun Şakir 


Öğünç, Genel Sekreterliğe Kerim 
Akyüz, Mali Sekreterliğe Ahmet 
Karahan, Teşkilâtlanma Sekreter- 


liğine Mustafa Yöntem, Eğitim Sek reterliğine Sadık Öner, Genel Sekreter Yardımdılığına Ча Ramazan 
Yazıcı seçildi. 


Tes-İş 


Federasyonu 
Yönetim Kurulu bildirisi 


es-İş Federasyonu Yönetim 

Kurulu, yaptığı toplantı so - 

nunda, bir bildiri yayınlayarak, çeşitli işçi ve yurt sorunlarına ilişkin görüşünü kamuoyuna açıkladı. 


Ocak ayı başlarında yayınlanan bildiride, Anayasaya aykırı olduğu bildirilen Dernekler Kanunu Пе ilgili olarak, siyasi partileri, Anaya sa Mahkemesine başvurmaya çağırdı. 


Tes-İş Federasyonu bildirisin- de şöyle deniyordu: 


«Aşırı uçların demokratik rejimimizi yıkma faaliyetleri gözönün- de bulundurularak getirildiği anla şılan ve 22 Kasım 1972 günü kanunlaşan 1630 sayılı Dernekler Kanunu incelenmiş, bu gerekçenin dışına taşılarak bazı hükümler getirilmek suretiyle Anayasaya ters düşüldüğü görülmüştür. 


Anayasamız, herkesin düşünce ve kanaat hürriyetine sahip oldu gunu, bu düşünce уе kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama hakkına sahip bulunduğunu vazetmiştir. Oysa ki; Dernekler Kanunu ile sendikaların Һет tür lü bildiri ve haber bültenlerinin ön ce Savcılığa ve mülki âmirliğe verilmesi, alındı belgesinin haber bül tenlerine eklenerk Basın ve TRT'ye venilmesi öngörülmektedir. Alındı bilgesi olmaksızın verilecek bir bül tenin, mahiyeti ne olursa olsun basın ve TRT tarafından yayınlanması yasaklanmıştır. 


Türk işçi hareketi kesinlikle komünizmin karşısındadır. Fakat komünizmi kökünden yok edebilme yolunun antidemokratik kanunlarla bulunacağına їпаптатакѓайг. 
Zira; yeraltı faaliyetlerinin yöneticileri eskiden olduğu gibi Savcılı- 
Ва müracaat etmeden yine bildriler yayınlama, kamuoyunu yanıltma ve 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perde arkasında kalma olanağına sa hiptirler. Diğer taraftan, send:kaların yayınladıkları bildiriler de suç unsuru varsa, eskiden de bir yolda kovuşturma olanağı mevcuttu. Basın ve TRT de kendisine gelen ha benlerin hangisinin suç unsuru taşıdığını takdir yeteneğine sahiptir. 
Türkiye'deki siyasi gelişmeler, basın organlarını bu konuda gerektiği kadar hassas yapmıştır. 

Siyasi partilerin vakit geçirme den bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmalarını diliyoruz. Ve inanıyoruz ki, işçi hare ketinin karşısına çıkarılan iik engel bu olmayacaktır. Yıllardan beri İş çi hakları üzerinde sürdürülen tar tışmalar, yeni yeni kanunlarla bu hareketi durdurma amacını taşıyanların bir girişim içinde olduklarını göstermektedir. 


ASGARİ ÜCRET Mİ 

İŞSİZLİK Mİ ? 

Asgari ücret tesbitinde ortaya çıkan rakamlar yeterli değildi. Ancak; şunun iyice bilinmesi lâzımdır ki, yılda 450 bin kişinin işgücüne katıldığı ülkemizde, 150 bin kişiye iş bulunabilmekte, gerisi ise işsizlik ordusuna katılmaktadır. As gari ücret bugün ancak sendikalı işçilere uygulanabilmektedir. Aslolan asgari Ücretin tarım işkolunda, özel sektörde uygulanabilmesidir. Türk işçi hareketinin ilkeleri arasında yer alan «İşsizliği giderme» çabalarının, yeterli olmadığı görüşündeyiz. Hükümet de bu konuda hâ 
1А neticeye gitmekten çok uzaklır. 


PERSONEL KANUNU 


Memur statüsündeki yurttaşlarımızın arap saçına dönen Personel Kanununa Oo bağladıkları ümit ler, mali çıkmazlarının Üzerine bir de manevi yıkıntı eklemiştir. Personel Kanunu kapsamındaki yurttaşlarımızın durumları (o perişandır. 
Yüksek Mühendis olduğu halde, 
Devletin vereceği para ile geçinme imkânı bulamayan ve bu maksatla kamu sektörünü terk eden ve hattâ yurt dışına çıkan teknik elemanların sayısı gün geçtikçe art - makta, dolayısiyle kamu sektöründeki işler yeterli elemanların olma yışı nedeniyle ağır aksak yürümek tedir. 

Memur statüsünde çalışanların ücret durumları en kısa zamanda 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ele alınmalı ve politik çıkar hesap larının dışında, akılcı ve gerçekçi bir yolla ücretler 2411 bir şekilde düzenlenmelidir. 


TÜRK SİLAHLI 

KUVVETLERİ 

Türkiye'nin halen içinde bulun duğu olağanüstü şartlar, bazı siyasi kuruluşların demokrasi öğretmenleri kesilmeleri ile daha da ağır laşlırılmaktadır. Düşünceler, şart ların değiştiği tarihlerde derhal ifade edilebilseydi bunlara saygı gös termek mümkün olabilirdi. Aradan uzun zaman geçtikten ve bazı endi şelerin kalmadığını gördükten sonra ortaya çıkıp, demokrasi kahramanı kesilmek en azından inançsız пп örneğidir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin demokratik rejimi yaşatma yolundaki sabır ve israrına saygılı olun malı ve Türk işçi hareketinin demokrasiyi yaşatma çabası veren her kuruluşun yanında olduğu bilinmelidir. 

İŞSİZLİK SİGORTASI 

VE İYAK 


Yıllardan beri (o politikacıların vaadlerinden öteye gitmeyen İşsiz lik Sigortası ve İşçi Yardımlaşma 
Kurumu (İYAK) kanun tasarıları ivedilikle ele alınmalıdır. (ЇҮАК) 
İşçi Yardımlaşma Kurumu Kanunu nun çıkması halinde elde edilecek gelirlerle yatırımların ihtiyacı için finansman büyük çapta karşılanacak, dolayısiyle işsiz vatandaşların büyük bir kısmına iş bulma olana ğı yaratılacaktır. 

İŞÇİ HAREKETİMİZİN 

BÜNYESİNDEKİ 

GELİŞMELER 

Yönetim Kurulumuz, Türk işçi hareketinin kendi bünyesindeki gelişmeleri de müzakere etmiş ve şu sonuca varmıştır: 

Toplu sözleşme düzeni, ülkemizin olağanüstü o şartlarına rağmen 
1972 yılında hedefine ulaşmıştır. 
Sözleşme görüşmelerinin son safha sında hükümetin müdahale etmesi her ne kadar tasvip edilemezse de, haklara karşılıklı saygı gösterilme si sonucu üstün seviyeli sözleşme - ler imzalanmıştır. Kamu kuruluşla rı ile yapılan bu sözleşmeler, işçilerimizin hayat standardını nisbeten arttırdığı gibi, bu artış işyerle rinde verimin çoğalmasına da yol açmıştır.» 


ÖZKILIÇ ve ÖZGÜNEŞ 
SSS. Müdürler Kurulunda 
İşçi temsilcileri 


SSK. İşçi 
Mesken Kredisi 


yükseltti... 


osyal Sigortalar Kurumu Mü 

O dürler Kurulu, işçi mesken 

kredilerinin 75 bin liraya yük seltilmesine karar verdi. 


Kurulun bu kararının, Bakanlar Kurulu tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi bek leniyor. Şimdiye kadar 60 bin lira üzerinden verilmekte olan işçi mesken kredilerinin, inşaat maliye ti fiyatlarının yükselmesi, verilen kredi ile istenilen evsafta bir mesken yapılmasının mümkün olmama sı ve işçilerin müteahhidlere açıktan borçlanma gibi durumlarla kar şılaşmamasını dikkate alan Sosyl Sigoratlar Kurumu Müdürler Ku rulu, 75 bin liralık kredinin günün şartlarına uygun olacağı kararında birleşti. 


Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulunun bu kararı, Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderildi. Plânlamanın vereteği karar Çalışma Bakanlığına intikal edecek, ve daha sonra da Bakanlar Kurulunun onayından geçtikten sonra 
Resmi Gazetede yayınlanarak yü - rürlüğe girecek. 

Alınan bilgiye göre, Sosyal Slgortalar Kurumu 75 bin liralık mes ken kredisinin kabul edilmesin = den sonra, halen devam etmekte olan kooperatiflerin de bu yükseltmeden yararlandırılması için gerekli çalışmalara geçecek, 


Çimse-iş sümerbankla 
Sözleşme yaptı 


Çimse-İş Sendikası'nın Sümer bank Genel Müdürlüğü ile dört ay dan beri devam ettirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Ocak ayı İçinde olumlu sonuçlandı. 

Sümerbank Genel Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Seramik Fabrika sında çalışmakta olan 900 işçi adına iki yıl süreli yapılan toplu sözleşme ile, yövmiyeler 12 - 15 lira arasında zam gördü. 


HASAN TÜRKAY 
Çimse - İş Genel Başkanı 


Sözleşme ile ilgili olarak bir a çıklama yapan Çimse-İş Genel Başkanı Hasan Türkay, ileri sosyal haklar getiren yeni sözleşmenin İş güvenliğini de teminat altına aldığını, modern iş değerlendirilmesi yapılarak, çalışmayı teşvik primleri verileceğini söyledi. 


AĞAÇ-İŞ SENDİKASININ 
SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Ağaç Sanayii (İşçileri 
Sendikası (Ağaç-İş) Doğrular Kereste Fabrikası ile üçüncü dönem toplu iş sözleşmesini imzaladı. 

Yeni sözleşmeye göre, işçi ücretlerine birinci yıl 625 kuruş, ikin 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NOGAY ve ÜNGÜR 
Ağaç - İş yöneticileri 


ci yıl için de 325 kuruş olmak üzere iki yıl için 9,50 kuruş zam yapıldı, ayrıca yeni sosyal haklar da elde edildi. 


OLEYİS'İN 
İKİ SÖZLEŞMESİ 


Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlen ce Yerleri Sendikası (Oleyis) Ocak ayı içinde, biri Demiryolları Genel Müdürlüğü, diğeri de Kredi ve 
Yurtlar Genel Müdürlüğü ile olmak üzere iki toplu iş sözleşmesi yaptı. 


АЙ d 
М. ZIRTILOĞLU 
Oleyis Başkanı 


Demiryolları Genel Müdürlüğü yataklı ve yemekli vagonlarda çalışmakta olan işçiler adına yürütü- 


len ve 13 ay devam eden toplu söz leşme görüşmeleri sonunda, 450 iş çinin saat Ücretlerin 125 kuruş zam yapıldı, 250 kuruş olan yemek Ücreti de 450 kuruşa çıkarıldı. Sözleşme diğer sosyal hakları da kapsıyor. 

900 işçinin çalıştığı Kredi ve 
Yurtlar Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme ile de, ücretler seyyanen 250 kira arttırıldı. Bu sözleşme den; Ankara, İstanbul, İzmir, Eski şehir, Adana, Trabzon, Erzurum, 
Elazığ ve Diyarbakır işyenlerindeki işçiler yararlandı. 


ŞEVKET YILMAZ 
Teksif Genel Başkanı 


TEKSİF SENDİKASI 
SÜMERBANK İLE ANLAŞTI 


Tükiye Tekstil, Örme ve Giyim 
Sanayii İşçileri Sendikası (Teksif) 
bir süreden beri yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sonuçlandırarak, Sümerbank Genel Müdürlüğü ile anlaştı. 


Genel Müdürlüğe bağlı 25 işyerinde çalışmakta olan 28 bin işçinin yararlandığı toplu iş sözleşmesi ile, işçi saat ücretleri 40 - 63 kuruş arttı. Haziran ayından beri devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlan ve anlaşmanın imzalanması İle işçilerin ayrıca, yılık ücreti izinlerine üç gün eklendi, yemek üc reteri de beş liradan yedi liraya çıkarıldı. Kıdem tazminatlarının 17 
günden 20 güne çıkarıldığı toplu sözleşme diğer sosyal yardımları da getirdi. 
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İSMAİL TOPKAR 
Petrol - İş Genel Başkanı 


PETROL - İŞ TARIM 
KORUMA İLE SÖZLEŞME 
YAPTI 

Türkiye Petrol, Kimya, Azot ve Atom İşçileri Sendikası (Petrol 
İş), İzmit Derince'de kurulu bulunan Koruma Tarım İlâçları A. Şir keti ile Ocak ayı içinde toplu sözleşme imzaladı. 

Bu işyerinde çalışmakta olan 
750 işçinin yararlandığı toplu sözleşme, ücret artışları yanında yeni sosyal haklar da sağladı. 


İBRAHİM DENİZCİER 
Tek Gıda - із Genel Başkanı 


TEK GIDA-İŞ'İN 
SÖZLEŞMESİ 


Tek Gıda-İş Sendikası, Yem Sanayii Genel Müdürlüğü ile 450 işçi 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adına toplu iş sözleşmesi imzaladı. 
Mayıs ayından beri devam eden görüşmelerden sonra yapılan anlaş ma gereğince, işçilere birinci yıl 6, ikinci yıl da 8 lira ücret zammı a lındı, kıdem tazminatı 25 güne с̧оcuk parası da 25 liraya çıkarıldı, 


Yemek. doğum. ölüm ve evlenme yardımlarının da sağlandığı söz leşme iki yl süreli. 


TEZ BÜRO - İŞ'İN 
SÖZLEŞMESİ 


Tez Büro-İş Sendikası, Türk - 
Amerikan Derneğinde çalışmakta olan üyeleri adına Ocak ayı içinde toplu iş sözleşmesi imzaladı. 


350 lira Ücret zammı, 7,5 lira 
yemek parası, 30 lira da çocuk pa rası alınan sözleşme iki yıl süreli. 


ORHAN ERÇELİK 
Tes - İş Genel Başkanı 


TES-İŞ TEK İLE 
TOPLU SÖZLEŞME YAPTI 


Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şebeke Te 
sis Dairelerinde çalışmakta olan 200 
işçi adına Tes-İş Federasyonu'nun yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Ocak ayı İçinde sonuçlan dırıldı. 


1 Hazıran'dan itibaren geçerli 
olan iki yıl süreli toplu sözleşme İle işçi yevmiyeleri 14 lira arttı, ayrı ca iş değerlendirilmesine dayalı ©- larak da eşit işe eşit ücret ödenme si prensibi getirildi. Sözleşmeye gö re, yemek ücreti 5 liraya çıkarıldı, 
ayrıca yakacak ücreti olarak da 500 
dira verilmesi kabul edildi. 


MUSTAFA ŞAHİN 
Deri - İş Genel Başkanı 


Deri işkolunda grev ve lokavt sona erdi 


Aralık ayı başlarında, Kazlıçeş me'deki tüm deri o fabrikalarında, 
Deri - İş Sendikasının uyguladığı grev ve işverenin lokavtı, sendika ile işverenin anlaşması üzerine kaldırıldı. 


1800 deri işçisinin karşı karşıya kaldığı lokavt, bu süre içinde ba şarısız devam etti. İşçiler, Deri - İş Sendikası ile Türk - İşin desteği sayesinde büyük bir direnme gösterdi. 


Deri - İş Sendikası, Kazlıçeşme de kurulu bulunan deri fabrikaları ile uzun süre yaptığı toplu iş söz leşmelerinde anlaşmaya varamayın са grev kararı aldı, ancak bu uygulamaya geçmeden işveren lokvat ilân etti. Lokavt, Kazlıçeşme'de bu lunan 74 deri fabrikasını kapsadı. 

İki aya yakın bir süre devam eden lokavt, işçinin gerçekten bilinçli karşı koyması ile sürdü. Bu агада, Türk - İş ve Deri - İş sendikası, anlaşmazlığın giderilmesi çalışmalarını da eksiksiz sürdürdü. 


25 Ocak'ta İstanbul'da Türk - 
İş Genel Sekreterinin de katıldığı iki taraf toplantısında, işveren sen dika isteklerini kabul ettiğini bildirmesi üzerine grev ve lokavt kaldırıldı. 


(@ ШШЕ) 


Genel Sekreteri 


O. Kersten'ın yeni yıl 


mesajı 


ICFTU Genel Sekreteri Olin 
Kersten yeni yıl dolayısiyle bir mesaj yayınladı ve «En büyük amacımız bütün dünyada hür sendikacılık hareketini o güçlendirmektir» dedi. Kersten'in mesajı şöyledir: 


ralk ayı sonlarına doğru bir çok ülkede yeni yıl için plânlar yapmak, kararlar vermek alışagelmiştir. Bu kez uluslararası hür sendikacılık hareketi, takvim- den önce davranmıştır: Bizim plânlarımız ve kararlarımız altı ay önce, Londra'da yapılan 
10. Genel Kurulumuz sırasında hazırlanmış ve Genel Kurulumuz biter bitmez bizim yeni уг lımız başlamıştı. O zamandan beri genel kurul kararlarını yürütmekle benimsenen kararların öncelik sırasına göre uygulanmalarıyla uğraşı- 


yoruz. 


En büyük amacımızın bütün dünyadaki hür sendikacılık hareketini güçlendirmek olduğu konusunda hepimiz birleşiyoruz. Eğer bir çok ülkelerde yeniden saldırılara maruz kalan hatta sendika haklarının ilk ve son olarak sağlamca yerleştiği ülkelerdeki sendika haklarını savunmak için ayrımlara ve baskının her türlüsüne karşı başarıyla mücadele vermek ve dünya işçilerinin ve her yerdeki dar imtiyazlılar yararına kendi o programlarımızı ve ekonomik politikalarımızı yürütmek istersek, dünya hür sendikacılık hareketini güçlendirmek her şeyden önce gelen bir görevdir. 


Bu amacımızı gerçekleştirmek için; sizin de bildiğiniz gibi, Dünya Çalışma Federasyonuyla yüksek seviyede müzakerelerde bulunduk ve Uluslararası İşkolu Federasyonlarıyla karşılıklı işbirliğini yoğunlaştırmak ve güçlendirmek yönünden semereli toplantılar yaptık. Aynı şekilde ulusal merkezlerin, uluslararası hareketin ve bölge teşkilâtlarının faaliyetlerini birleştirmek ve uyumlu kılmak görevlerini üslendik. Avrupalı üyelerimiz tarafından ortak sorunlarına yaklaşmalarını koordine etmek yolunda girişilen faa 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liyetleri güvenlik altına almaya uğraşıyoruz. Bu girişimler Avrupa sendikacılık hareketini uluslararası sendikacılık hareketinin ana akımından uzaklaştırmayacak ve bundan bütün dünyâ'daki sendikalar уе sendikacılar yararlanacaklardır. 
Afrika Bölge teşkilâtının yeniden inşa edilmesinde son fırça darbelerini attık ve yürütme kurulumuzun son toplantısında her biri uluslararası programın bir özel yönüyle meşgul olacak çeşitli çalışma komisyonlarının kurulmasını karar altına aldık.: Enflâsyonla ve işsizlikle mücadele, uluslararası şirketlerin meydan okumalarına kar şı olumlu bir sorumluluk yaratma, gençlik çalışmalarına yeni bir yön verme ve göçmen işçilerin uluslararası çaptaki sorunlarının üstesinden gelme uluslararası programın özel yönleridir. 
Konfederasyonumuzun kongreden sonraki faaliyetlerinin kısa bir özetini yaptık. Ben kendi payıma, Genel sekreterlik dan beri güzel bir çalışma yılı geçirdiğimi samimiyetle söyleyebilirim. Bütün delegelerin tasvibini almak şerefine eriştiğim kongreden önce ve sonra zamanımın çoğunu kendimi yeni görevlere alıştırmakla geçirdim. Üyelerimizin sorunları nı ve görüşlerini bizzat kendilerinden öğrenmek ve sendika liderleri ve aynı zamanda ulusal ve uluslararsı siyasi şahıslarla ilişki kurmak veya mevcut ilişkileri tazelemek için mümkün olduğu kadar çok ülkeyi ziyaret etmeye dikkat ettim. 
Şu anda büyük bir Afrika gezisinden dönmüş bulunuyorum. Kıtanın bütün kesimlerinde hüküm süren dehşetli yoksulluk ve kıtanın büyük potansiyeli karşısında vurulmuşa döndüm. Bu ziyaretten sonra sanayileşmiş ülkelerin geliş mekte olan dünyaya eskisinden daha çok geliş- 


görevini devraldığım- 


me yardımında bulunmaları ve zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki açıklığı kapamaları gerektiğine her zamankinden çok inandım. Bu an cak ülkeler arasındaki ticareti engelleyen sun'i manliaların kaldırılmasıyla ve halkın kendi ken dine yardım etmesini öğretme yardımıyla gerçekleştirilebilir. İkinci Dünya karışıklıklarından açıkça ortaya çıkan ve bölünmüş yer küreden insanlık ailesinin bütün üyelerine mevcut potansiyelleri ulaştırma yoluyla hiç değilsce ekonomik 


bakımdan «tek dünya» yaratmak için savaş son 


rası çalışmalardan ilham alan fakat ulusal egoizm ve uluslararası çatışmalarla harap olan refa hın paylaşılması kavramı hızla güçten düşmekte dir. Sendikacılık hareketinin görevinin bu mukadder eğilimi durdurmak ve ona karşı koymak olduğuna inanıyorum, yalnızca uluslararası danışmanın şampiyonları olduğumuz için değil, her iki dünya'da da kendimizi evimizde hissettiğimizden ve sanayi ülkelerinde hem de gelişmekte olan ülkelerde üyemiz bulunduğundan dolayı bunun gerekliliğine inanıyoruz. Biz sömürülen sınıf ve milletlerin tabii savunucuları ve sözcüleriyiz. Ve bütün dünyada bize açık o lan her uluslararası forumda onların davalarım ele alacak ve onların yararına dünya kamu oyunu harekete getirmek için sesimizi yükseltecek şekilde hareket etmeliyiz. 


Dünya barışı davasma sıkı sıkıya o bağlı olduğumuz için, Vietnam'da bir çözüm her zamankinden daha yakınken, barışın bir yumruk daha yemesi ve savaşın her zamankinden daha çok bir azgınlıkla devam etmesi karşısında geliştiğine bakmak gerekir. 


İşçi sınıfı, «endüstri devrimi» adı verilen ve ilk defa İngiltere'de başlayan ve gelişen bir ekonomik ve sosyal gelişmenin ortaya çıkardığı bir toplumsal sınıftır. Bütün orta çağ boyunca hayal kırıklığına uğramaktan ve şoke olmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden. Her iki tarafın da tarifsiz zulümler yaptığı yıllardan beri süren bu savaş artık bitmelidir. Savaşan taraflar kendi yürüttükleri (o propaganda tarafından gerçekten kör mü olmuşlardır? Yönetici politikacalar barışın bombalarla elde edilemiyeceği gerçeğini göremeyecek kadar umutsuz bir şaşkınlığa mı düşmüşlerdir? Acı çeken insanlar adına onları bu çılgınlığa son vermeye çağırıyoruz. Bütün dünyadaki çalışan kadm ve erkekler terörizme ve şiddete, nerede şaha kalk mış olursa olsun, son verilmesini talep etmektedirler. Aklın sonunda üstün geleceğini ümit ediyoruz. Buna erişmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Bu 1973 yılında bizim andımız ol- 


sun. 
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Avrupa 
Ekonomik 
Topluluğunun 
(AET) 
Brüksel'deki binası 


Avrupa Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruluyor 


eni yılın başlamasıyla birlikte 

Avrupa Ekonomi Topluluğu 

(АЕТ) Büyük Britanya, Dani marka ve İrlanda'nın da katılmasıyla genişleyecek ve Avrupa Hür İşçi «Sendikaları Konfederasyonunun yeniden düzenlenmesi zorunlu olacak. Avrupa Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu önceleri yalnızca 
AET'ye bağlı ülkelerin sendikalarından meydana geliyordu. Bu sendikalar aynı zamanda Uluslararası 
Hür İşçi Sendikaları Konfederasyo nu (ICF'TU) üyesi idiler. Şimdi Avrupa Hür İşçi Sendikalarının önün- de şu sorun var: İngiliz ve Danimarka İşçi Sendikalarının katılmasıyla teşkilât genişletilecek midir, yoksa Avrupa'da bulunan bütün hür sendikaları bünyesinde toplayacak olan yeni bir teşkilâtlanma- ya mı gidilecektir? 

İkinci yol tercih edildi. Bunda geriye kalan EFTA (Avrupa Ser - best Değişim Bölgesi) Ülkeleri sen dikalarımn, hükümetleri bile AET ile olan ilişkilerini kuvvetlendir - 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mek isterlerken tecrit edilmek istememeleri büyük bir rol oynadı. 

Bütün görüşlerin incelemesi ortak bir teşkilât kurma kararının verilmesine yol açtı. Kurulacak bu ye ni teşkilâta İsveç, Norveç, Finlandiya Avusturya ve İsviçre Sendikala rının da katılması öngörülüyor. Bu teşkilâtlar öteki üyelerle aynı hak lara sahip olacaklar ancak AET ile ilgili sorunlarda oy verme hakkına sahip olamıyacaklar. 

Yeni teşkilât 8 ve 9 Şubat 1972 
tarihlerinde Brükselde kurulacak. 
Kurulacak yeni o teşkilât yaklaşık olarak 30 milyon Avrupalı işçiyi temsil edecek. 

Yeni kurulacak bu güçlü teşkilâtın Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu ICFTU ile olan ilişkileri özel bir sorun meydana getiriyor. ICFTU'nun 1972 yılı Haziran ayında Londra'da yapılan genel kurulunda gelişmekte оlan ülkeler, Avrupa sendikalarının bir «zenginler kulübü» kurup yalnız kendi sorunlarını düşünecekle- 


ri endişelerini dile getirilmişti. 
Amerikan İşçi Sendikaları Konfe - derasyonu ICFTU’dan ayrıldıktan tan sonra, Avrupa sendikaları, IC-FTU'nun yönetimini ellerine geçirdiklerinde, bu daha da endişe verici olarak görülüyor. 

Avrupa dışı sendikaların bu en dişeleri boşuna değildir, ancak kurulacak olan yeni Avrupa Sendika ları teşkilâtı uluslararası ilişkileriпі ve yükümlülüklerini savsaklamâ yadağını mutlak ispat edecektir. 
Bundan da öte, ICFTU ile Avrupa 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu аrasındaki bağlar eskisine oranla da ha da güçlendirilecek. Organik bağların güçlendirilmesi, kurumsal bir işbirliği için iyi bir ön şart olarak görülüyor. 

Kurulacak olan yeni teşkilâtın en önemli görevlerinden biri de, kuşkusuz, uluslararası şirketlerle mücadele olacak. Uluslararası şirketler daha şimdiden Avrupa'da kurulmuşlardır. Pek yakın bir gelecekte de Amerika'da kurulmaları bekleniyor. Uluslararası şirketderin merkezleri Avrupada bulunmakta ve bunlarla olan mücadele- de şimdilik Avrupa sendikaları yü kün ağırlığını çekiyor. Avrupa sendi kalarının mümkün olduğu kadar kısa bir süre içinde uluslarüstü bir düzeyde örgütlenen Avrupa ve dün ya ekonomisinin yeni yapılarına gö re kendilerini uydurmaları gerekiyor. 

Yeni teşkilâtın kuruluş bildirisinde hür demokratik sendikacılık hareketinin ilkeleri tedbit edilmiş bulunuyor. Başka yöndeki sendikalarla ilerde yapılacak bir işbirliği için açık kapı bırakma istekleri mev 
Cut olduğu için kurulacak olan yeni teşkilâta ne ad verileceği konusun da taraflar henüz bir mutabakata varmadılar. Dünya Çalışma Fede - rasyonu ile daha şimdiden başlatılan ilişkiler düşünülebilir. 

Buna karşılık, bilindiği üzere 
AET'yi kesin olarak reddeden ve komünist ideoloji tarafından etkiienen sendikalara kapının açılması gibi bir düşünce söz konusu değil. 
İşçi çıkarlarının korunmasında Ko münist Dünya Sendikalar Birliği 
Üyeleri ile zaman zaman birlikte ça lışmak zorunlu olursa, bu ancak milli sendikaların ikili anlaşma yap masıyla düzenlenebilecek, 


Kurulacak yeni Avrupa Sendıka Teşkilâtı, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu içinde faaliyet gösterdiğinde, yeni teşkilât tam etkili olabilir. Bu, şu anlama gelir: İşçilerin Avrupa seviyesindeki ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarları AET- nin bütün kurumlarında ve sendikaların ulaşabileceği mevkilerde enerjik olarak korunmalıdır. АРТ Ekenomiki ve Sosyal komisyonun - daki İngiliz sendikalarına ait yerlerin doldurulmaması, TUC'un da işaret ettiği gibi, yeni teşkilâtın faaliyet yeteneğini peşinen zayıfla tacak. Sendikaların Avrupayı ilgi - Jendiren bütün sorunlarda ve bütün kurumlarda şimdiye kadar ol - duğunda daha yoğun bir şekide söz sahibi olması daha çok zorundu. 


Bu görev, işçiler bölgesel уе yapısal yanlış gelişmelerin sonuçlarından ve ekonomik bütünleşme ye kaçınılmaz bir şekilde bağlı olan sermaye ve teşebbüslerin temer küzünün sonuçlarından korundu - 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ğunda daha belirgin olarak ortaya çıkar. 

Bundan dolayı kurulacak olan yeni teşkilâtın programında Avrupa Sendikalarının ortak sosyal ve sosyo - politikasını mutlaka tesbit etmesi ve Avrupa faaliyet program larının birinci derecedeki hedeflerini birbirine göre ayarlamalıdır. 
Kuşkusuz, bu çatışmalara bağlı olarak gelişen zor bir görev olacaktır. 

Kurulacak Yeni Avrupa Hür 
Sendikalar Konfederasyonunu mey dana getirecek sendikalar: 

Belçika, Lüksemburg, Hollanda, 
Fransa, Almanya, İtalya, Avustur-Norveç, İsveç, Finlandiya, İzlanda dır. 


DÜNYA BANKASININ 
BREZİLYAYA YARDIMINA 
ICFTU KARŞI ÇIKTI 


Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Dünya Bankasının Brezilya'ya 26 milyon dolar 


lk kredi açmasını protesto etti. 
Dünya Bankası Müdürü Мс. Namaraya gönderilen mektupta U- 


luslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri 
Otto Kersten şöyle dedi: 

«Bu krediden en çok ülkenin büyük toprak ağalarının yararlana-Cakları bellidir. Bu Brezilya'da gelir dağılmındaki mevcut adaletsizliği daha da keskinleştirecektir. 
Dünya Bankasının görevi, yalnızca gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesine yardım etmek değil, ay nı zamanda onların, özellikle daha eşit bir gelir dağılımı şeklinde sos yal gelişmelerini teşvik etmek oldu 
Buna inanıyoruz.» 


NORVEÇ'TE SINAİ 
DEMOKRASİNİN 
UYGULANMASI 


Norveç'te, Anonim şirketlere sınai demokrasiyi getiren yeni şirketler Kanunu 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, önümüzdeki aylar içinde tahminen 265 şirkette, işyeri komisyonları КигШас@к уе maden işkolu ile imalât sanayiinde çalı - şan 160 bin işçiyi kapsayacak. Bun lar 200'ün üzerinde işçi çalıştıran özel anonim şirketlerdir. İleride, Norveç şirketlerinde işyeri komisyonları önemli kuruluşlar haline ge lecek. 


Bu kanuna göre, işyeri komisyonları, şirket idare kurulu Üyelerinin seçim, yatırımlar ve işgücü politikaları ile ilgili konuları ele alacak ve bu gibi konularda karar verecek. 50 kişiden fazla ve 200 kişiden az işçi çalıştıran şirketlerde, üçte bir üyeyle müdürler kurulunda temsil edileeck. 


NORVEÇ'TE İŞSİZLİK 
ORANI 


1972 Aralık ayı sonunda, Nor- 
'veç'te işsiz olarak kaydolanların sayısı 23.300 dür. Bunun 19.800'ü erkek, 5.500ü kadındır. Bu sayıya noel ve yeni yıl dolayısiyle muayyen bir zaman için işinden çıkarılanlar da dahildir. 

Kayıtlı işsizlik огаш toplam işgücünün yüzde 1,7'ѕіпі meydana getiriyor. İşsizlik oranı 1971 yılıyla mukayese edildiği takdirde, bu sa yının 4.500 arttığı görülüyor. İşsizlerin yüzde 12'si 65 yaşın üzerinde. 


ULUSLARARASI ŞİRKETLERE 
KARŞI İZLENECEK 
POLİTİKA 


Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu, uluslararası şir ketlere karşı güdülecek politikayı saptamak Üzere harekete geçti. Konu ile ilgili olarak kurulan komis - yon Şubat ayı içinde Brüksel'de top lanacak. 


Çalışma komisyonu, ICFTU'nun ve uluslararası işkolu federasyon - larının bu yoldaki çalışmalarını da gözden geçirecek. Çalışma Komisyonu, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika sendika liderlerinden oluşu yor. 


NORVEÇ'TE FİKİR 
İŞÇİLERİNİN ÜCRETLERİ 


Norveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen istatistiklere göre, 1972 yılında fikir işçilerinin aylık ücretlerinde erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda da yüzde 9,3 artış oldu, 


Son beş yıllık süre içinde aylık maaşlar erkekler için yüzde 48,2 kadın içinde yüzde 55,3 oranında arttı. Aynı süre içinde istihdamda yüzde 2,5 oranında düşüş kaydedindi. 
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Sendikaların 


kuruluşu 


Sendikalar, işçi sınıfının ekonomik, sosyal ve tüm haklarını sermaye karşısında korumak üzere işçileı tarafından kurulmuş ve kendi temsilcileri tarafından yönetilen birliklerdir; Zaman geçtikçe sendikaların görevleri yüzyıllar önceki kuruluş dönemlerindeki görevlerine 


mıştır. Ancak, işçilerin, başkaları hesabına ça- 
| lışanların kendilerini sömüren sermaye karşı- 
| sında, mümkün ölçüler içinde de olsa birlikten 
güç alarak korunmaları temel amacı, sendikacıların ayrılmaz niteliği ve özü olarak kalmıştır. 


| Sendikalar, birer sınıf örgütüdür. Sendika 
| КП sys = 

| Таг, işçi sınıfının örgütleridir. Bu yüzden de; 
ilk sendikaların nerelerde nasıl, ne zaman ku- 


göre değişmiş, genişlemiş yeni boyutlar kazan- | 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rulduğu sorusuna cevap verebilmek için mo - dern işçi sınıfının ilk defa nerede, nasıl doğup da, daha çok küçük zenaatkârlık şeklinde gelişen, sonra lonca teşkilâtı içinde usta - kalfa çı rak ilişkileri içinde donup kalan, daha sonra da, bir takım tüccarların, sattıkları malları birkaç işçiyi bir araya toplayarak ve ham maddelerini kendileri sağlayarak ürettikleri bir a- 


likle 18. yüzyılın ikinci yarısında ve 19. yüzyıl başlarında farklı bir yapı göstermeye başlamıştır. 


Önce, İngiltere'de başlamak üzere, teknolojide birden büyük bir ilerleme O görülmüştür. 
Çeşitli makineler, tezgâhlar, pılmış, nihayet 18. yüzyılın ikinci yarısında, yine İngiltere'de daha sonraki teknolojik gelişmele ri yaratacak olan «buhar gücü» bulunmuş ve endüstride uygulanmaya başlanmıştır... Aynı sıralarda, yani 18. yüzyıl sonlarına doğru, ticaretten edinilmiş büyük servetler, özel kişilerin elinde birikmiş, ve bu kişiler ellerindeki büyük servetleri, kârlı bir iş olduğu görülen imalâtçılığa, küçük sanayi işletmeciliğine yatırmaya başlamış lardır. Öte yandan, orta çağ düzenlerinin sona ermesi, köylülerin, büyük toprak beylerine olan bağımlılıklarının çeşitli nedenlerle çözülme- si ve kır kesimlerinde, küçük köylü mülklerine, köylülerin küçük topraklarına büyük çiftlik sahipleri tarafından el konması sonucunda, kırlar- dan şehirlere büyük bir işsiz - güçsüz ve aç kalmamak için her işi her şartla yapmaya hazır ınsanlar ordusu akın etmiştir. 


İşte bu üç unsur, yani makine, sermaye ve işgücü ilk olarak İngiltere'de bir araya gelmiş ve büyük endüstri işletmeleri doğmuştur. Artık, üretim küçük imalâthanelerden ve küçük zenaat kârların dükkânlarından çıkarak, çok sayıda işçinin bir arada çalıştığı, ilkel de olsa bazı makinelerin kullanıldığı büyük işyerlerine geçmiştir. 


Buralarda çalışan kişiler, topraklarından ve bütün üretim araçlarından kopmuş, işgücünü sermaye sahibine satarak ve işgüçleri karşılığın- da ücret alarak yaşayan kimselerdir. İşte, modern anlamda ve daha önceki çalışanlardan fark- 


tölye düzeni içinde gelişen endüstriel üretim, | daha 17. yüzyıl sonlarından başlayarak, özel- 


çeşitli buluşlar ya- | 


l mülkiyet ilişkileri içindeki ilk işçiler «endüstri devrimi» denilen, fabrikaların ve endüstrinin ilk gelişme ve atılım dönemlerinde ortaya çıkmış lardır. Bu süreç içinde emek ile üretim araçlarının mülkiyeti birbirinden ayrılmış, kopmuştur. 
Bir yanda sermaye sahipleri ve öte yanda işgüçlerinden başka satacak bir şeye sahip olmayan, sermayenin hükmü ve sömürüsü altındaki işçiler. iki sınıf olarak belirmişlerdir. 

Böylece toplumsal yapıdaki değişmenin önemli sonucu, modern sanayinin ilk yaratıkları olarak adlandırılan İngiliz işçi sınıfının meydana gelişi ve genel nüfus içindeki oranın artması olmuştur. Orta sınıflar, küçük köylüler, küçük zenaatkârlar, yavaş yavaş rekabet imkânsızlıklarından ve başka gelişmeler yüzünden ortadan kalkmış, sermaye de, belli kişilerin ellerin- de toplanmaya başlamıştır. 

Bütün bu gelişme ve yapı değişmesi, aynı zamanda, sermayenin egemenliği demek olan ve işgücünün üretim araçlarının mülkiyetinden 


tümüyle ayrılması ile belirlenen, kapitalist ya- 


pının kurulması, kapitalizmin gelişmesi demektir. 

Kapitalizmin, yine önce İngiltere'den başlayan bu gelişmesi sırasında, ihtiyacı olan dev sermayeleri sağlama peşinde olan kapitalistler, yani sermaye sahipleri, en yüksek kârları sağlama peşinde koşmuşlardır. Bu yüzden de işçilerin, bir insanın dayanabileceği kadar uzun süre ve ağır işlerde, en düşük, ancak olmayacak | kadar ücretlerle çalıştırılması yoluna gidilmiştir. | İngiltere'de 18. yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyr- | ln bütün ilk yarısı boyunca işçiler birer makina hatta birer hayvan olarak kabul edilerek, dayanılmayacak kadar ağır şartlar altında çalışmışlardır. Kapitalizmin bu en vahşi döneminde, sermaye, her çeşit mülksüzleştirme ve sömürü yollarını denerken, 5 yaşındaki işçi çocuklarının bile, boğaz tokluğuna fabrikalarda, dokuma tezgâhlarında çalıştırıldıklarına rastlanmıştır. 


Böyle bir durumun patlamalara yol açması tabiidir. Gerçekten de İngilterede daha imalâthanelere ve el işçiliği dönemlerinde işçilerin ayaklandıklarına, iş bıraktıklarına, olaylar yarattıklarına şahid olunmuştur. 

Ama, 18. yüzyıl sonlarındaki kapitalizmin ve düstrinin gelişmesi iki yeni koşul (o çıkartmıştır 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ortaya. Birincisi, işçiler artık birbirlerinden kopuk, üçer - beşer değil de, hangar gibi işyerlerinde fabrikalarda hep birlikte, kalabalık gruplar halinde çalışmaktadırlar. Yani işçilerin işyerlerinde yoğunlaşması denilen olay meydana gelmiştir. Ote yandan da, kapitalizmin bu rekabetçi çağında, yani sermaye sahiplerinin ayak- ta kalabilmek için kıyasıya rekabet içinde bulundukları bu dönemde rekabetin asıl kurbanları gittikçe daha fazla ve daha insanlık dışı biçimde sömürülen işçiler olmuşlardır. 

Bu iki koşulun yani bir arada çalışmakla “aşırı sömürülme»nin birleşmesi, işçileri uyanışa götürmüştür. 


Bu ilk uyarış, herhangi bir işyerinde, belli bir olayı ve durumu protesto etmek için geçici birleşmeler ve geçici ortak davranışlar niteliği kazanmıştır. 


Giderek, sermayenin dev gücü karşısında tek başına kalmış olan işçinin güçsüzlüğü, birleşen işçilerinse bir güç olabilecekleri deneylerle an- 


laşılmıştır. 


Bu gelişme ilk defa İngiltere'de olmuştur. 
Buna şaşmamak gerekir. 
ilk geliştiği, sanayi devriminin ilk meydana geldiği ve tüketim araçlarından kopmuş modern işçilerin ilk yaygınlaştığı ülke İngiltere'dir. 


Çünkü kapitalizmin 


Aynı gelişme diğer ülkelerde daha sonraki dönemlerde, ama aşağı yukarı benzer biçim: lerde olmuştur. 


İNGİLTERE'DE İLK 
SENDİKALAR 


1801 yılında, İngiltere'de sanayi kesimin- 
de çalışanlar, toplam faal nüfusun “/o 29'unu meydana getiriyordu. Aynı yıl hizmetler kesi- 


minde çalışanların oranı yüzde 36, tarımda ça- | 


lışanların oranı yüzde 35'dı. Daha o zamanlar, çek bir güç meydana getirmeleri, sendikalaşmayı hızlandırmıştır. 


İngiltere'de işçilerin bağımsız, sürekli ve 


lan «London Corresponding Society», yani 


«Londra Yazışma Derneği»dir. 1792'de kurulan | 


bu birlik «Tarihte görülen ilk bağımsız işçi ha- 


işçilerin toplum içinde nicelik bakımından ger-. 


örgütlü ilk birlikleri 1789'da başlayan Fransız | İhtilâli'nin fikirlerinden de yararlanarak kuru- | 


reteki» olarak nitelenir. Bu ilk hareketin kurucusu İskoçyalı bir ayakkabı yapımcısı olan Thomas Haryd'dir. Hardy'nin başlaitığı hareket, işçiler, zenaatkârlar ve küçük dükkâncılar arasında beklenmedik bir ilgi uyandırmıştır. Yine de hareketin sadece bir işçi hareketi olmadığı, sendikal yönünden çok siyasal yönünün ağırlık taşıdığı görülmektedir. Derneğin, pek çok yerde şubeleri kurulmuş ve o zamanlar, işçi sınıfı gibi, hiç bir desteğe sahip olmayan orta sınıflar da harereketi desteklemişlerdir. 


1795 yılında, o zaman İngiltere Başba- | 
kanı olan Pitt, bu örgüte karşı, «Ви örgüt, zenginleri yok etmek amacını gütmektedir» demiştir. 


Derneğe karşı hükümetin baskısı yoğunlaşmak- ta gecikmemiştir.  1794,de kurucu 
Hardy ölüm cezasından halkın baskısıyla kurtulmuş, 1798'de Dernek Yürütme Komitesi üyeleri hapsedilmişler ve nihayet 1799'da, İngiltere'de bu tip işçi kuruluşlarına karşı ilk yasak kararı çıkarılmıştır. 1799'daki kararla, çeşitli yerlerde şubeleri olan ulusal cemiyetlerin kurulması yasaklanmıştır. 1800 yılında da «Combination Асі» denilen «Birleşme Yasağı» ile her türlü sendikal örgüt yasa dışı ilân edilmiştir. 


Thomas 


19. yüzyılın başında, sendikalaşma özgürlüğü, henüz filiz halindeyken, egemen sınıfların baskısı ve hükümetin aracılığıyla yok edilmiştir. 


Bundan sonra, sendikaların yeniden yasal kabul edilebilmesi için uzun bir mücadele gerekmiştir. Ama, ezilen ve sömürülen ve durumlarının bilincine varan işçilerin illegal sendikalarda örgütlenmelerinin, şimdi son derece doğal hakları olarak kabul edilen sendikaları yeraltı 


örgütleri olarak kurmalarının ve grevler уар malarının, yasaklarla önüne geçilememiş oldu- 


šu da bir gerçektir. 


Diğer ülkelerde ilk örgütlenmeler ve bagımsız işçi hareketleri yarım yüzyıl kadar sonralara rastlar. Ama sendikacılığın ve işçilerin ör- 


gütlenme süreklerinin hemen hemen bütün ülke- 


| lerde temelde aynı doğrultuyu izlediğini söyle- 


| yebiliriz. 
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Toplu sözleşme düzeninde bazı gelişmeler... 


Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç, Aralık ayı içinde Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen «Toplu Sözleşme düzeninde son gelişmeler» ile ilgili bir panele katıldı ve konuşma yaptı. 

Tunç'un yaptığı konuşmanın tam metnini sunuyoruz: 


Ikemizin birçok sorunları arasında, çalışma (ы sorunları gerçekten büyük önem taşır. Sorunları, bu tip panellerde, bu tıp açık oturumlarda tartışmak ve çözüm yolları bulmak pekâla mümkündür. 


Bu paneldeki gözlemlerimden bir kaçını belirttikten sonra düşüncelerimi arzetmeye çalışacağım. 


Ülkemizde, alışageldiğimiz. işveren tiplerinden çok daha ilerde, zamanımızın gereklerine uygun, çağımızın akışına ayak uydurabilecek ileri görüşlü, düşünceleri batılı düşünceye açık işverenleri, sayıları az da olsa, yavaş yavaş görmeye başlamak insanı gerçekten mutlu kılıyor. Sanayi Odası Başkanını bu tip işverenler arasında görüyor ve sayıyoruz. 
Ancak bu, «fikir ihtilâfımız olmayacaktır, fikirlerini aynen benimsiyoruz» anlamı taşımaz. Nitekım biraz sonra, aynı noktada olmadığımız, ya da üzerinde bir leşebildiğimiz bazı konuları dile getireceğim. Söylemek istediğim şu: sorunları ele alış tarzı, meseleleтї gerçekten çözüme götürücü metod ve yollar, çağı mızın gereklerine uygun olmalı, bu gereklerin ışığın- da tartışmalı, meseleleri о istikamette ele alma- 
1. Yoksa, yalnız sorunlar olduğunu söylemek, meselelere tek taraflı çözüm yolları aramak çağı çoktan kapandı. Artık çoğu kez, işçi - işveren meselelerine tek taraflı çözüm yolu bulunamayacaktır. Karşılıkh anlayış, karşılıklı işbirliği, sorunların çözümünde en büyük etken olacaktır. 


Yeri gelmişken, panelin düzenleniş şekli hakkın daki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Panele son suz saygım var; bu saygımı tekrar tekrar belirtirim. 
İlk görünüşü itibariyle panelin düzenlenişi şöyle olmuş: Başkanı ben taraf olarak kabul etmiyorum. 
Başkanın dışında, bir işçi, bir işveren, iki de ilim adamımız. Fakat bir kanaatimi söyleyeyim: Fikirleri- ne, kişiliklerine sonsuz saygı duymama rağmen, gerek Sayın Profesör Muhiddin Alan, gerek Sayın Profesör Feridun Ergin, bu meseleleri gayet iyi bildikleri halde, bizim açımızdan -dilerim ki yanılıyoruzdur-. tek taraflı olarak işveren Cenahının fikriyatını, ya da fikri danışmanlığını yapan kişiler olarak nitelenirler. Eğer haksızsak, bizi anlayışla karşılayacaklarını umarım. o Haksızsak, haksızlığımız bu toplantıda, fikirlerin ortaya atılışında, tartışılmasın- da ortaya çıkacaktır. Yalnız burada söylemek mecburiyetindeyim; Sayın Alan Türkiye'nin yetiştirdiği iş hukuku hocalarının önde o gelenlerinden biridir. 
Ben ilk defa karşı karşıya geldim, Sayın Ergin ise, diyebilirim ki, iş hukuku profesörleri de dahil, ülkemizde sosyal meseleleri, sendikacılık harketlerini; yalnız ülkemizde değil, dünyada da sendikacılık hareketlerini çok o iyi izleyen, onları yorumlayan, işçi psikolojisini, sendika psikolojisini gayet iyi bilen bir ilim adamımızdır; bu çalışması her türlü övgüye değer. Bizim ilim adamlarımız belki de işlerinin çokluğundan, çoğunlukla meseleleri derinliğine tetkik et miyorlar. Bunların içinden istisna edilirse, Sayın Er gin, bilhassa sosyal politika alanında dünya sendikacılık hareketinin geçirdiği bütün safhaları gayet yakından bilen ve izleyen bir bilim adamı, Ben zaten sözlerime, konuşmamın hareket noktasını Sayın Ergin'in 1963 yılında yayınlanan bir makalesindeki bir teşhise dayıyarak başlıyacağım. Onun için metinden okuyacağım; beni anlayışla (o karşılayacağınızı ümit ediyorum. 


Sayın Ergin daha 1963 yılında, Türkiye'de toplu sözleşme düzenine geçilmek üzere bulunduğumuz yıllarda, bu düzenin psikoloik önemini gayet veciz şekilde ifade ediyor ve «başlangıçta bu dikkate alınırsa» diyor, «bu düzen badiresiz işler, başlangıçta dikkate alınmazsa, düzenin bazı aksaklıkları bazı arızaları çıkacaktır». 


Aynen okuyorum: 


«Bugünkü sermaye ve emek münasebetleri diplomasiden de fazla psikoloji sanatına ve teknolojide ki ince hesap ustalığına ihtiyaç göstermektedir. Görevlerin çoğalıp azalmasında, iş hacminin genişleyip daralmasında, sınıf gerginliğinin o şiddetlenip hafiflemesinde, gerek patronların, gerekse de sendikacıların şahsi vasıfları ve davranışları birinci plânda 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rol oynamaktadır. Görev meselesi memleketimizde de yakın geleceğin iktisadi aktüalitesi olacaktır. Kanaatimce başlangıçtaki tutum ileriki gelişmeler üzerinde derin tesirler bırakacağa benzemektedir.» 


İşte, başlangıçtaki davranış ve tutum noksanlığı, sakatlığı, bugün toplu sözleşme düzeninde derin tesirler yaratmıştır. Eğer açmazlar, çıkmazlar, prob lemler varsa, bunların nedenini başlangıçtaki tutumun noksanlığında aramak lâzımdır. 


Konumuz hernekadar toplu sözleşme düzeni ise de, artık ülkemizde sorunları tek tek ele alıp tartışmak ve onlara bu şekilde çözüm aramak zamanı geçmiştir. Çünkü, ekonomik sorun içinde, sosyal sorun ve her sosyal sorun içinde bir siyasi sorun yatmaktadır. Onun için, meseleleri sadece sosyal ve sadece eko nomik açıdan almak yerin. siyasi ve kültürel açılardan da ele alıp değerlendirmekte yarar vardır. Üstelik, ülkemizde toplu sözleşme münasebeti, dünyada olduğu gi bi, teorisyenleri çok yanıltan bir gelişme kaydet - mektedir. Zaten dünyada da teorisyenler en fazla bu sahada yanılmışlardır. Çünkü, düzen bütün yönleriyle o kadar süratle gelişmektedir ki, teorisyenlerin teo гі olarak ortaya koydukları görüşler, bir sürere sonra yıkılmış, yıkılmayanlar ise büyük sarsıntılar geçirmişlerdir. Örneğin, Marks'ın ortaya koyduğu teori eğer bugün işlemiyorsa, o günden bu yana, siyasi şartlarda meydana elen değişiklikler yüzündendir. Artık hukukta, anayasalarda, işçi hak ve hürriyetleri sağlam esaslara bağlanmış; kanunlarda ve anayasalarda, işçiye, işveren karşısında hakkını savunabilme silâhları verilmiş ve böylelikle, 18 - 19 uncu, asırda öne sürülen teoriler temelinden yıkılmıştır. 
Çünkü o günlerde, daha modern şartların kuruluşuna geçilmediği için, işçi her zaman sermayenin karşısında ezilecektir görüşü o günlerde bu teoriye kuvvet kazandırmıştı. Artık bu günün anlayışına gö” re, bu teoriye saplanmaya, bu teoriden hareket etmeye imkân yoktur. 


Diğer taraftan bilinmelidir ki, toplu sözleşme düzeni müdahale istemeyen bir düzendir. Müdahale nereden gelirse gelsin, bu düzen tersine işler, Siyasi mü dahale toplu sözleşme düzenini etkiler, ekonomik müdahale düzeni etkiler. Demek ki toplu sözleşme düzeni, kanunlarla tanzim edilecek, teorilerle sınırlandırılacak kadar dar bir kalıp içine oturtulması mümkün olmayan bir düzendir. 


Bir Alman sendikacının bir görüşü beni çok etkilemiştir. Bu sendikacı, grevleri ele alan eserinde -bir hayli kalın bir eserdir-, konuyu 10 bölüme ayırmıştır. 9 bölümünün her biri 20 - 25 sayfadır. Son bölüm ise bir cümleden ibarettir: «Grevler, toplu söz leşmeler, kitaplara göre yapılamaz.» Yani görülüyor ki, toplu sözleşme münasebetleri teoriye göre, derskitaplarına göre, kanunlara göre sınırlandırılacak, ka lıplaştırılacak, bir sistem içine sokulacak kadar basit, dar bir alan içinde telâkki edilemez, düşünülemez. 


Bugün Türkiye, birçok konularda olduğu gibi, toplu sözleşme düzeninin de amacına uygun, barış 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içinde seyretmesini sağlıyabilir. Dünyanın bu sahada geçirdiği, birikmiş tecrübeleri vardır; bu tecrübeler- den yararlanmak iki taraf için de mümkündür. 


Ortada bir gerçek vardır: Tükiye'nin ekonomık bakımdan en hızlı yükseliş dönemi, 1960'la günümüz arasındaki zamandır. Ne gariptir ki, Türkiye'nin en hızlı kalkınması, toplu sözleşme dönemine rastlar. 
Toplu sözleşme düzeni eğer ülkenin ekonomisini men fi yönde etkileyen bir sistem olsaydı, zaman zaman hü kümet yöneticilerinin, işveren çevrelerinin en hızlı kalkınma dönemi olarak nitelediği bu dönemi, bu hale getirmezdi. Halbuki, bırakın ülkemizi, bugün ekonomik bakımdan en güçlü ülkelerde bu düzen, tahrip edici bizimkinden daha hırçın, bizimkinden daha kavgacı bir şekilde işliyor. Bugün Amerika, Almanya, İskandinav ülkeleri, Avrupa ülkeleri bu düzenin tabii sonuçları olan grevlerle herhalde, bizden daha az karşılaşmıyor. Görülüyor ki, mesele, bu düzende grevin yahut lokavtın yapılıp yapılmamasından ziyade, bunları asgaride tutmak ve gerçekten iyi niyet düzeni diyebileceğimiz toplu sözleşme düzeninde tarafları iyi niyet çizgisine çekebilmektir. Bu yolda gay ret, her halükârda tarafların amacı olmalıdır. 


Toplu sözleşme düzeninde istatistik bilgiler ayrı bir önem taşır. Ancak ülkemizde magazin bilgilerden alınan neticeler, milli plânda ifadesini bulmaktadır. O. 
bakımdan, plânın birçok istatistiklerinin yanlış уеуа maksatlı olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. 


Sayın Ertan, grevlerden, kaybedilen iş güçlerin- den, iş günlerinden bahsederken, haklı olarak kaybedilen bu iş günlerinin ülke ekonomisine yaptığı menfi etkiden de sözettiler. Bunda görüş birliği halindeyiz. Fakat, Batı Avrupa ülkeleriyle bir mukayese yap mak gereğini nedense duymadılar. İşveren kanadı ile anlaşamadığımız yanlış sonuçlar yaratan nokta da burası. İşimize geldiği zaman Batıyı örnek gösteriyoruz; işimize geldiği zaman Batıya sırt çeviriyoruz. Kurallardan kastım buydu. Eğer toplu sözleşme kurallarına tarafların uyması lâzım geliyorsa, Batının, büyük tecrübeler sonucu elde ettiği neticeler ve uyduğu kurallara biz de uyalım. Meselâ bir mukayese yaparsak, grevler sonu kaybedilen işgücü Türkiye'ye oran lanırsa Türkiye'den çok daha fazladır. 


Bunun yanında, yine işverenlerimiz bir gerçeği kabul etmelidirler: İş kazaları, meslek hastalıkları sonucu kaybedilen işgünleri, grevlerle kaybedilen işgünlerinden çok daha fazladır; belki 20 misli 30 misli fazlasıdır. Ülkemizde işgücü kaybı, genel bir prensip olarak, taraflara yüklenmesi lâzım gelen bir sorumluluksa, sadece grevler sonucu kaybedilen işgücünü değil, bundan çok daha yüksek oranda olan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş gücünü de hesaba katmak gerekir. 


Ülkemizde son zamanlarda sistemli olarak, hayat pahalılığının tek sorumlusu olarak, toplu sözleşmeler yoluyla işçiye sağlanan ücretler gösteriliyor. İşverenlerimiz bu konuda biraz insafsız davranmaktalar. Veyahut ister istemez, bir grubun temsilcisi yahut bir grubun menfaatlerini korumak (bakımından, bunu, 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kamuoyunu daha rahatlıkla etkileyen bir vasıta olarak kullanmaktadırlar. Muhakkak ki fiyat artışlarında işçi ücretlerinin etkisi vardır; bunu kimse inkâr edemez, maliyetlerde işçi ücretlerinin etkisinin olmadığını söylemek mümkün değildir. Fakat bunların ötesinde, fiyat artışlarını işçi ücretlerinden daha çok etkileyen bazı faktörler vardır: Kiralar, faiz hadleri, buna benzer bazı etkenler. Örneğin, bugün bilhassa işlek caddelerde kiraları görürsünüz. Binalar 20 - 
30 sene evvel yapılmıştır; yani, gerek kira bedelleri, 
gerekse satış bedellerinde işçi ücretlerinin etkisi bugün için hiç yok denecek kadar azdır. Ama 30 bin Ига, 40 bin lira, 50 bin lira aylıkla kiraya verilen binalar, mağazalar vardır. Bu mağazalarda satılan mallar işçi ücretlerinin yüksekliğinden değil, kira-Zarın çok aşırı olmasından dolayı pahalıdır. Gıda maddeleri de böyledir. Et de böyledir. Ülkemizde besi Hayvancılığı modern teknikle yapılacak kadar gelişmemiştir. Daha ziyade aile işletmelerinde, birkaç çobanın güttüğü, yaydığı besi hayvanlarından Türkiye'nin ihtiyacı karşılanır. Bu çobanlar da ne İş Kanuna tabidir, еп de sözleşme yaparlar. Fakat et fiatlarına bakarsınız; dünün et fiatı bugünün et flatına nazaran yüzde 50 ucuzdur, yüzde 100 ucuzdur. Bunun işçi ücretleriyle ne alâkası vardır? Gıda maddeleri yine öyle. 


Ben meseleyi bukadar dar bir zaman içinde deta- ya kadar indirmek istemiyorum. Bunları bazı noktalarda birleştirmek, fiyat hareketlerinin, işçi Ücretleri ni insaflı bir seviyede tutma yanında, bazı tedbirlerle önlenmesinin mümkün olabileceğini ifade etmek için söyledim. 


Ülkemizde işçi ücretleri fiyatlara sanıldığı kadar yansımamaktadır. Yine burada bazı rakamlar vermek lâzım gelirse, 1962 - 71 arasında işçilerin reel ücretlerinde yüzde 2,5 civarında bir düşüş kaydedilmiştir. 


Eğer bunu diğer Avrupa Ülkeleriyle mukayese edersek, Türkiyedeki işçilerin aleyhine büyük bir gerileme olduğunu ortaya çıkarmış oluruz. Yine bu arada, işverenlerimizden İstanbul Sanayi Odası Baş kanı Sayın Ertuğrul Soysal'ın bir yazısından örnek vererek devam edeceğim: 


«Hepinizin bildiği gibi Ortak Pazara ikatılıyoruz diyoruz. Katma protokol imzaladık. Muayyen bir sene sonunda da Ortak Pazara tam üye olacağız, Üçüncü Beş yıllık Kalkınma Plânımızın amacı da 1995 senesinde İtalya'nın bugünkü seviyesine yetişmek, biz Ortak Pazara yalnız milli gelirimizi arırmak için katılmıyoruz. Muhakkak ki Ortak Pazarın tüm yaşantısını kendimize amaç olarak almışız. 
Sosyal yaşantısını, ekonomik refahını, kültür seviyesini, demokrasi rejiminin icaplarını da uymayı taa hüt etmişiz.» 


Bakınız 1995 senesinde ulaşabileceğimiz İtalya ile bugün Türkiye'deki ücretler arasındaki farka. 
Bu çıplak ücrettir ve ekek işçile içindi: İtalya'da çıplak ücret, 1971 itibariyle saatte 15.26 liradır. Ülkemizde ise, çıplak ücret saatte 4.91 liradır. Yani hemen hemen şu plân döneminde Türkiye'de işçi ücret lerinin 4 misli artması lâzım ki, İtalya'nın bugünkü seviyesine ulaşabilelim. Görülüyor ki, işverenlerimiz bugünkü ücretlerin yüksek olduğu iddiasını bir tarafa bırakıp, aksine Ortak Pazar Ülkelerindeki Ücretlere yaklaşımı sağlamak bakımından bazı tedbirler önermek zorundadırlar. Çünkü, yarın Ortak Pazara girdiğimizde, rekabet müessesesi gayet tabii büyük bir faktör olarak ortaya çıkacaktır. İşçi ücretleri maliyetlere etki yaptığına göre, işçi Ücretlerinin © seviyeye çıkması ister istemez bizi zorlayacaktır. 


Bunun dışında, yine İstanbul Sanayi Odasının neşrettiği bir dökümanda belirtiliyor ki, işçi ücretlerinin maliyetlere etkisi büyük bir miktara ulaşıyor. 
100 liralık reel üretim başına reel toplam ücret ortalaması, mavi ve beyaz yakalar için 1966 da 12.37 lira. 
Yine, 100 liralık reel üretim başına, reel toplam üeret 1968 de 13.40; 1970 de 1382 lira. Dikkat buyurun, hemen hemen 4 senelik bir devre içinde üretim baўпа reel toplam ücret bir lira dahi artmamıştır. 
Şimdi, insaf ölçüleri içinde düşünelim: 4 senelik zaman zarfında işçi ücretlerinin maliyete intikali 1 lira gibi, yüzdeye vurulduğunda belki yüzde 1 — yüzde 
2 denebilecek bir rakamda iken, bugünkü fiyat artışında tek sorumlu olarak işçi ücretlerini göstermek bir hayli insafsızlık olmuyor mu? 


Diğer taraftan, bugün istatistiklerimiz bir gerçeği ortaya koyuyor. Bu da Sosyal Sigorta Kurumu istatistikleridir. İkramiyeler, fazla mesailer ve diğer birçok ödemeler ortalaması Türkiye'de 39— TL. civarında. Bunun içinde özel sektörde çalışan mühendislerimiz de var; onların ücretleri yüksek olduğundan ortalamayı da yükseltiyor. 


Ben meseleyi böyle basit rakamlar üzerinde tartışıp bir neticeye götürme iddiasında değilim. Fikir olarak bunları ifade ettiten sonra, günümüzün esas konusu olan toplu sözleşmeler ve bugünkü duruma meseleyi getirmek istiyorum. Konuşmamın başında, iyi niyet düzeninin, çalışma barışının ancak, uyulması lâzım gelen bazı kurallara tarafların yüzde yüz uyması ile sağlanabileceğini ifade ettim. Eğer ülkemiz gerçekten demokratik bir rejim içinde gelişecek se, eğer ülkemiz anayasamızın koyduğu karma ekonomi prensipleri içinde ekonomik gelişmesini hızlandıracaksa, ister istemez, işçi - işveren ilişkilerinde, sosyal meselelerde, Batının uyguladığı sistmlere, Batının gittiği istikamete göre bir politika izlemek mec buriyetindeyiz. Kaldı ki, Ortak Pazar ister istemez bizi bu istikamete itecektir. Toplu sözleşmelerin belli başlı tartışma konularından birisi işçilerin çalışma barışını bozduğunu iddia eden işverenlerimizin işyerinin yönetimine katılması... Bu teklifi yaptığımız gün işverenlerimizin anlayışla karşılayacaklarını ümit еdiyorum, «Efendim, yönetim işverenin en kutsal hak kı bir bu hakka dokunulmaz» cevabı alıyoruz. Bi - zim işverenlerimiz böyle derken, görüyoruz ki Ortak Pazar ülkelerinin Bakanlar Konseyi, Ortak Pazarda çalışan işçilerin çalıştıkları kurumlarda temsilinin gerektiği yolunda bir tavsiye kararı alıyor, Üyesi ülkelere tavsiye ediyor, «sistemi geliştiren Üyelerimiz 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den örrnek alın» diye Almanyal ce Hollanda'yı misal gösteriyor. Nedir Almanya sistemi, bakıyoruz: Almanya'da özel sektörde olsun, kamu sektöründe olsun, işçiler, çalıştıkları işyerinin yönetimine istişari değil iştiraki anlamda katılıyorlar. Bu bir misal. Eğer ülkemizde çalışma barışı isteniyorsa ve hedef olarak - ki en isabetli hedef olduğuna kaniim- Batı alınmışsa, Batı demokrasilerindeki çalışma hayatı alınmışsa, o demokrasilerde işleyen, çalışma hayatının Canlı, yaşayan müesseselerini de ülkemizde kabul etmek ve sendikalarımızın bu yolda yaptıkları teklifleri kabul etmek zorunluluğuna işverenlerimiz uymalıdır. 


İkinci husus, ileri görüşlü Batılı anlamda düşünen işverenlerimizi ayıralım; fakat birçok işverenlerimizce sendikalar, halâ, kabulü kanunla mecbur kılınmış müesseseler olarak kabul edilir. Sendikayı çalışma hayatının tabii bir müessesesi olarak kabul е- den işverenlerimiz pek azdır; kanun zoru ile kabulü zorunlu olan bir müessese olarak kabul ederler. Bu zihniyet yıkılmadıkça, özlenen çalışma barışı, çalışma hayatındaki ahenk elbet sağlanamaz. 


Ücretler konusunda Sayın Profesör Muhittin Alan bugün, «işverenler yalnız ücret düşünür, sendikalar ücret düşünür» dedi. Biraz insafsız bir beyandır bu; kendisi tâ 1947 lerden beri Çalışma Meclisi toplantılarına katılır, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurullarına katılır, çalışma hayatının içinde yaşayan bir bilim adamımızdır. Ben kendisine bir iki örnek vereceğim. Toplu sözleşme düzenine girdiğimiz günlerde, yer altında çalışan maden işçilerinin günlük ücreti 9— TL.sı idi. Biz o dönemde maden işçilerine iki sene için günde 2,5 TL. zam aldık. Eğer maden işçilerinin ücretlerinin 20 liraya çıkarılmasını isteseydik, kamuoyu bizi kınamazdı, işverenler de kınamazdı. Çünkü, o zor şartlar altında 20 liradan aşağı ücretle çalışmak mümkün değildi. Biz, yalnız işçi çıkarlarını değil, ülkenin çıkarlarını, müessesenin çıkarlarını düşünerek yapılan ince hesaplar, araştırmalar sonucu bu müessesenin ilk dönemde 2 
sene için 2,5 liradan daha fazla bir mali külfeti kaldıramıyacağını tesbit ettik. Bildiğiniz gibi, toplu sözleşme düzeni bazı sektörler için çok şanslı bir düzendir. Kömür sektöründe grev yapmağa lüzum yoktur. Grev tehdidi dahi ses getirir ve netice alır. 
Böyle bir avantajı olmasına rağmen, uzlaşma komis yonuna dahi şeklen gidildi, bir grev tehdidi, bir grev kararı alınmadan bir anlaşma hasıl oldu. Onun dışında, diğer sektörlerde de öyledir. Eğer kısa vadeli, basit bir menfaat açısından meseleleri değerlendirseydik, belki maden işçisinin ücreti daha o günden 
30 - 40 lira olurdu ama, sonuç olarak o müessese 
yaşayamazdı. O müessesede işçiler adım adım elde ettikleri 30 - 40 lira ücreti daha o günlerde kaybetmek durumu ile karşı karşıya kalırlardı. Yani görü- 
1йуог Кі, sendikalar, meseleleri yalnız ücret açısın - dan olan bir tutum içinde değildir. 


Bütün bunların yanısıra, bütün arazlarına rağmen Türkiyedeki çalışma hayatını, dayanılması güç bir gelişmeye ulaşmış, dayanılması güç bir müessese olarak göstermeğe de hakkımız yok. Dünyada istatistikler yapılmış; Türk işçileri, dünya işçileri arası da, kanaatkâr olma bakımından ikinci geliyor. Biгіпсі, hepinizin tahmin ettiği gibi Japonya'dır. Yani Türkiyede bugün işçiler kanaatkârdır. Eğer kanaatkâr olmasaydı, yalnız ücret meselelerini ele alsaydı,. 
her sektörde değilse bile bazı sektörlerde, meselâ petrol sektöründe, maden sektöründe, madeni eşya- nın bazı bölümlerinde bugün elde edilmiş ücret seviyeleri herhalde bir misli daha yüksek olabilirdi. 


Şimdi ne yapmak lâzım? Bence hiç telaşa kapılmağa lüzum yok. İki tarafın da zaafları var. Sendikacılarımızın zaafları var; işverenlerin zaafları var. 
Birinci husus, işverenler bugüne kadar takip ettikleri politikadan süratle vazgeçmelidirler. Şöyle ki; Herhangi bir uyarıda bulunulduğu takdirde, bu, sendikaysa, işverenin söylediği şu olur: «Efendim sevki idare hakkıma karışıyorsunuz». Eğer uyarıda bulunan işverenin bir personeli ise, artık o personelin. 
yediği damga şudur: «çalışılması güç bir insan» O telkinde bulunan personel bir daha terfi edemez. 


Bir kere klâsik işveren anlayışını bırakmak mecburiyetindeyiz. Çağımızın gidişine uygun, çağımızın sosyal dayanışma, sosyal kaynaşma, işçi - işveren iliş kilerindeki gelişmeleri dikkate almak suretiyle, sen dikaları, İşçilerin haklarını, omenfaatlarını koruyan tek müessese olarak kayıtsız şartsız münakaşasız kabul etmekle işe başlamak lâzım. 


İkinci husus, kurnazlıklardan kaçınmak gerek. 
Dürüst olmak lâzım, şöyle bir durumla karşılaşıyoruz: Bazı ahvalde işveren grevleri adeta teşvik eder. 
Ama zaman gelir, piyasa hareketlenir, ekonomik hızlanma başlar; bu sefer sendikacı buna göre davranmağa başlar. «Sen bana filân tarihte bunu yapmıştın, zaafımı biliyordun, beni çok üzdün, şimdi ben de seni üzeceğim» gibi psikolojik bir ortama sokar. 
İki tarafın da psikolojik ortamdan kurtulmasının tek çaresi, tarafların birbirlerine güven vermeleridir. İşveren, ekonomik şatları sendikanın aleyhine kullanmamalı; sendika da hiç bir zaman işverenin içinde bulunduğu ekonomik zaruretleri vesile sayarak, makül taleplerin üstüne çıkmamalıdır. 


Bir de toplu sözleşme müzakerelerinde işçi psikolojisini, toplu iş psikolojisini gayet iyi bilen teknisyenlere ihtiyaç vardır. Çoğunlukla taraflar daha masaya oturdukları zaman, meselelerini soğukkanlılıkla konuşmağa başlamadan önce ihtilâf çıkar. Davranışlar önemlidir; çoğunlukla işveren zaten sendika yı kabul etmez, sendika temsilcilerinin karşısına ikin ci kademedeki temsilcilerini gönderir. Sendika temsilcisi yahut sendika yöneticisi psikolojik olarak zaten etkilenmiştir. İşvereni karşısında görmediği andan yani ikinci - üçüncü kademede bir memuru karşısında bulduğu andan. itibaren, kendisinin ciddiye alınmadığı kanaatı yerleşmeğe başlar, işverene karşı tutumu değişir. Onun için işverenler toplu söz leşme düzenlerini ciddiye almalı, sıkışık durumlarına rağmen, hiç olmazsa müzakerelerin ilk başlarında kendileri bulunmalı ya da en yetkili kişilerini bulundurmalıdır. 


TÜRK — 1$ OCAK 1973 


Bir de toplu sözleşme yapılır biter, işverenler, ondan sonra işçi - işveren münasebetlerini aralıksız yürütmesi lâzım gelen organizasyonları kurma yerine, her şeyi öbür toplu sözleşme düzenine kadar unutur. 
Gelecek sözleşme yaklaşır; yine uzmanlar aramaya başlar, işi bir neticeye bağlama yolunda gayret gösterir. Artık müesseselerde işçi - işveren münasebetlerini düzenleyen, takip eden üniteler kurulmalı ve bunlara devamlılık sağlanmalıdır. Sendikanın karşısına her toplu sözleşme düzeninde değişik fikirde de- 
#işik yapıda kişiler çıkmamalıdır. 


İşverenlerimiz çoğunlukla, vermeyi düşündüğü menfaatı, işler kopma noktasına gelinceye kadar esirgemektedir. Müzakere devam eder, uyuşmazlık çıkar, Uzlaşma Kuruluna gider, Uzlaşma Kurulu kaтаг verir; yine bir ilerleme yoktur. Ta ki, grev kararı verilir grev başladığı ana kadar aslında vermeyi kararlaştırdığını vermek istemez. Bu durumla çok kar şılaştım; toplu sözleşme düzenine girdiğimiz günden bu yana, büyük sözleşmelerde zaman zaman müzakereci, zaman zaman sendika aracısı olarak bulundum. Eğer işverenler, zamanında anlayış gösterseler, sendika taleplerini makül bir seviyede karşılamayı kabul etseler, örneğin, 12 liralık bir zamla işçiyi tatmin edecekleri yerde, bazı ahvalde 14 liralık zam dahi, işçiyi tatminden uzak bir durum arzeder, Yani normal münasebetlerde, 10 liralık bir zammın, hem işçi tarafından, hem de sendika tarafından makül karşılanma imkânı varken; münasebetler gerginleştirilir, sertleştirilirse, işverenin 14 lira gibi büyük bir fedakârlığı dahi, işçiyi tatmin etmeye kâfi gelmez. 


Sırası geldiği için sendikalarımızın zaafından da bir iki nokta ile bahsetmek isterim. Sendikalarımızın da bazı zaafları yok değil; fakat giderek sendikalar bu zaaflardan kurtulma gayreti içinde. Çünkü eğitime, işverenlerden önce başlamış (o bulunuyoruz. 
İddia ile konuşuyorum ki, bugün bizim bir Şube Baş kanımız, Çalışma hayatını birçok oişverenlerimizden daha iyi bilir; iş mevzuatını, dünya tatbikatını bilir. 
İşverenler toplu sözleşme düzenini başladığı günden bu yana ciddiye almadılar. Halâ da almamaktadırlar; bunda israr ediyorlar. Oysa, işçi - işveren münasebetleri sanıldığı kadar basit işler değil, maliyete büyük etkisi olur. Söz buraya glemişken bir örnek vermek isterim: Amerika'da General Elektrik'de bir etüd yapılmış. Bir uzmanlar grubu 10 sene, işçi - işveren münasebetlerini gayet sistematik şekilde izlemişler, puanlar vermişler. 10 sene sonra yapılan değerlendirme korkunç bir rakam ortaya çıkarmış. İşçi işveren münasebetlerinin müsbet gittiği zamanlarda aynı insan gücü, aynı sermaye, aynı makine ile verimde yüz de 20 yükseliş, işçi işveren münasebetlerinin kötü git tiği dönemlerde yüzde 21 düşüş. İşadamlarımız iyi bilirler; maliyette yüzde 20 düşüş sağlamak için bir 
işverenin nelere katlanması lâzım gelir.. yüzde 20 
düşüş küçük bir düşüş değil, görülüyor ki, işçi işverenin nelere katlanması lâzım gelir.. yüzde 20 düşüş küçük bir düşüş değil, görülüyor ki, işçi işveren mü nasebetleri sanıldığından daha çok önemli, hale maliyetlerde büyük bir faktördür. 
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Toplu sözleşme dönemine girdiğimiz ilk günlerde sendikacılık hareketinin bir zaafı vardı, Avrupa sendikacılık hareketinin 50 sene evvel, 60 sene evvel baş ladığı ve şimdi çoktan terkettiği bir ruh haleti içindeydi. Aranılan sendikacı tipi, oturacak, kasılacak, kızdığı zaman masaya vuraCak müzakereyi terkedecek, greve gidiyorum diyecek olandır. İlk zamanlar bu tip sendikacıya rastlamak mümkündür. Fakat gk derek, artık «kahraman sendikacı» tipinden Türk sendikacılık hareketi kurtulmak üzere; mesuliyetini müdrik, sorumluluğunu müdrik, işçi ve işveren müna sebetlerinin daima dengeli bir şekilde gelişmesini arzu eden bir düşünce yapısına sahip olma yolunda kendisini yetiştirmiş. 


Yine bir zaafımız vardı. Toplu sözleşme müzakerelerine çok kalabalık ekiplerle gidiyorduk. Hele soпис bağlanırken, konuşmacılar uyuşmazlık konularını hellederlerken daima birbirlerini okolluyorlardı. 
Sendika temsilcilerini dahi toplantılara götürdüğümüz oluyordu. İnsan psikolojisi bu... Lider seviyesindeki kişiler katetmek istedikleri mesafelere yaklaşmalarına rağmen sendika temsilcilerinin yanında, © katedilmesi lâzım gelen mesafeye kimse inmiyordu. 
Neden inmiyordu? Eğer Ahmet inerse, sendika temsilcileri, «Mehmet çok direndi, işçileri kabadayıca savundu, ama Ahmet indi» diyecekler endişesiyle, sorumsuzluğunu devam ettiriyordu. Ви zaafımızı da tesbit ettik ve giderek toplu sözleşmelere kalabalık gruplar yerine, yetkili уе birbirini tanıyan, birbirini anlayan, önceden varılmış kararları önceden bilen kişilerin gitmesinde fayda gördük, bu zaafımızı da gidererek ortadan kaldırdık. Şu anda kalktı mı tamamen bilmiyorum; fakat azaldı. Bir hatıramı anlatmak isterim. İzmir'de oldu bu, belki yağ işverenlerinden şu anda aramızda olanlar vardır. Hemen hemen sekiz senelik bir hadise... İzmir'de biliyorsunuz bir yağ grevi oldu, hayli uzun sürdü. Biz müdahale etmek gereğini duyduk, ben İzmir'e geldim. Mesuliyet taşıyan sendika üyelerini esas toplu sözleşmeyi imza atacak yöneticileri çağırdım. Uyuşmazlığı iki tarafın muayyen bir noktada bitirmek istediklerini ve toplan tıya ben katıldığım takdirde bu uyuşmazlığın çözüm leneceğini ifade ettiler. «Talebiniz nedir? dedim. 3 lira, 
5 lira... Gittik, toplantıya. Toplantıya 13 sendika yönetim kurulu üyesi dışında, şube temsilcilerini de şube başkanlarını, işyeri temsilcilerini almışlar Konuşma açıldı. Ben bizimkilerine diyorum, buyrun konuşun; bizimkilerden ses çıkmıyor, kimse o infmesi lâzım gelen seviyeye inmiyor. «Hani» diyorum «konuşmuştuk, daha önce bir noktada bağlayacaktınız, bir noktaya gelmiştiniz». Derhal intikal ettim, çünkü işyeri temsilcileri vardı. Toplantıyı tatil ettim. İşyeri temsilcilerine «buyrun dışarı» dedim; onlar çıktıktan sonra, önceden varılan mutabakata uygun olarak sendika temsilcileri gayet rahat konuşma- ya başladılar. Görülüyor ki, bu da bir zaaf olmakla beraber psikolojik bir etken. 


Ben meseleyi şöyle toparlayacağım. İyi niyet düzeni olan toplu sözleşme düzeninin arızasız işlemesi, 


Türk ekonomisini menfi yönde etkilememesi ve tarafları mağdur etmeden, tarafların hak ve menfaatlerini en iyi seviyede temin etmesi için alınması lâzım gelen tedbirler arasında hukuki tedbirlerin olduğunu sanmıyorum. Yani, uzlaşma konusunun 15- lah edilmesi, işyeri, işkolu seviyelerinin değiştırilme- si, onlara tanım verilmesi hiçbir zaman meseleyi hedefine ulaştırmayacaktır. Meseleyi hedefıne ulaştıracak en belli başlı faktör, muayyen kuralların konması, taraflarca iyi niyete gerçek anlamda uyulmasıdır. Ancak bunlar, meseleyi ozannedildiğinden daha kısa zamanda halledecektir. 


Bir de sırası gelmişken şunu söyleyeyim: Plânlama Teşkilâtımızın yeni bir üyesi, toplu sözleşme düzenine girdiğimiz günden bu yana, toplu sözleşmelerin, ekonomimize fiyat hareketlerine yaptığı etkinin, yapması lâzım gelenin üstünde olmadığını resmen ifade ettiler. İşverenler de hatırlarlar, bir seminerde Nevzat Yalçıntaş, toplu sözleşme düzenine girdiğimiz günden bu yana, ücret artışlarının fiyat artışlarına zannedildiğinden fazla, yahutta normalinden fazla etki yapmadığını söylemişti. 


Bugün bizim şikâyetimiz var. Bu panelde bana verilen konu, «Toplu sözleşme düzeninde son gelişmeler» di. «Toplu sözleşme düzeninde son gelişmeler» genel bir ifade, Hukuki bir gelişme yok, kanun değişmedi; sosyal bir gelişme yok; siyasi organ bakımından, siyasi bir değişme yok, ama toplu sözleşme düzeninde son değişmeler var. Topu sözleşme düze ni hiçbir hukuki, sebep olmadığı halde, iki seneye yakın bir zamandan beri müdahale edilen bir düzen hâ lini aldı. Örfi idarelerin tutum ve davranışları, hükü metin tutum ve davranışları bu yönde. Biz bunları ge çici bir yönetim şekli olarak kabul ediyor, böyle olmasını temenni ediyoruz. Bu günkü toplu sözleşme düzeninden şikâyet etmesi lâzım gelen bir topluluk varsa, bu, herhalde işveren topluluğu değil, işçi topиби olmak lâzım. gelir. 


İşverenlerimizin toplu sözleşme düzeninde bugün dünkünden daha fazla arıza ile, dünkünden daha faz la sorunla karşı karşıya kaldığını kimse iddia edemez Sorun varsa, dün de vardı, bugün de vardır. Fakat bugün tartışıldığına göre, bu konuda şikâyetçi olması lâzım gelen topluluk, işveren topluluğu değil, işçi topluluğu olması gerekir. Birçok yerlerde örfi idare greve müsaade etmekle beraber, psikolojik olarak bir örfi idare baskısı var. Bugün birçok işverenler örfi idarelerden yararlanmak suretile toplu sözleşme çağrısına bile uymuyorlar, Ama biz bunları bütün de tayları ile buraya getirip bir şikâyet konusu yapmak niyetinde değiliz. Niyetimiz şudur: Biz ülkemizde Anayasanın işçiye sağladığı, sınırlarını çizdiği hak ve menfaatleri, basit çıkarların ötesinde, işverenin çıkar larını, onun ötesinde kamu yararını birinci derecede dikkate almak suretiyle haklarımızı devam ettirmek niyetindeyiz. 


Bu hakları kullanmada iyi niyetle dopdolu olduğumuzu her vesile ile söylüyoruz. Ancak fedakârlık yapmıyacağımız bir konu çalışma hayatı ile ilgili anlayışımızdır. Eğer ülkemizde demokratik rejim bütün icapları ile işleyecekse, eğer Ülkemiz kendisine gerek siyasi, gerek sosyal gerekse ekonomik bakımdan hür Avrupa ülkelerini örnek almışsa, Avrupada ki uygulamaların, Avrupadaki tutum ve davranışların da Türkiye'de uygulanmasını istemek, öyle bir düzenin gelişmesine imkân vermek, öyle bir düzenin gelişmesini tahkim etmek talebimiz devam edecektir. 


Temennimiz, işverenlerimizin de aynı işleyişe, aynı düzene, işçiler gibi riayet etmesidir. 


Toplu sözleşme düzenimiz, bazı arızalarına rağmen, Türkiye'de gelişecek, oturacak, gelenekleri kurulacaktır. Unutulmamalı ki, bu düzen daha yenidir. 
Biz de eğitim meselemizi halletmedik; sayın Profesör Muhittin Alan'ın dediği gibi, bu bir eğitim meselesidir. Eğitim meselelerimizi hallettikçe, bu bu sorunumuz da diğer sorunlarımız &ibi гаyına oturacaktır; endişe edecek, üye ise kapılacak bir durum söz konusu değildir. Ülkemizde bu münasebetler birçok ükelerden daha medeni, daha seviyeli devam etmektedir; bunun ötesinde ülkemizde işçiler ve işverenler gerektiğinde yanyana gelip konuşma ve medenice tartışma imkânını bulabilmekteyiz. Gıpta ettiğimiz birçok Avrupa ülkesinde dahi, işçilerin ve işverenlerin en yüksek seviyede bir araya gelip bir saat konuşmaları mutlu bir olaydır; çoğunlukla bunu dahi yapamazlar, hırçınlaşırlar bir birlerine tarizde bulunur, hakaret ederler, Türkiye'de görüldüğü gibi karşı karşıya gelemezler. 
Çok şükür, şimdiye kadar birkaç istisnası hariç böyle olaylar olmamıştır. Hiç olmazsa, meselelerimizi me denice tartışma olgunluğuna, seviyesine eriştik. Bence, işverenler için paniğe kapılacak, endişeye kapılacak bir durum söz konusu değildir; paniğe kapılması lâzım gelen bir topluluk varsa işçi topluluğu olması lâzım gelir. İşçi topluluğu da kendi gücünden emin olarak, gücüne güvenerek, böyle bir paniğe kapılmamaktadır. 


Son olarak, grev uygulamwları hakkında bilgi vermek isterim. Ülkemizde grevler, söylendiği gibi, anormal bir şekilde gelişmiyor. 1963 de 8 grev uygulanmış, yalnız 8 grev deyince 8 işyeri anlaşılmamalı. 
8 grev kararı alınmış; bir grev 10 işyerini de kapsıyabilir. 1964 de 30, 1965'te 29, 1966'da 24, 1967'de 39, 1968'de 32, 1969'da 47, 1970'de 59, 1971'de 47, Dikkat buyurun, 1972 de 12. Bunun da hemen hemen 11'i ertelenmiş. Görülüyor ki, şikâyet etmesi gereken topluluk varsa, işçi topluluğu olmalıdır. Hem grevler çok az olacak, hem de 12 grevi hükümet erteleyecek, Onun için, işverenlerimizin bu tip toplantılarını gerçek leri açıklama olanağı yarattığından, şükranla karşılıyoruz. Sorunlarınızı medeni ölçüler içinde tartışmağa her zaman amadeyiz. Fakat işverenlerin iddialarına, görüşlerine katılmadığımızı da ifade etmek İsterim, 


Teşekkür ederim. 
İkinci konuşmama başlamadan önce, bir noktaya 


değineceğim. Sayın hocam çok, alınganlık gösterdiler. Ben eğer konuşmamın o başlangıcında, buradaki 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Sayıp profesörlerin tutum ve davranışlarını, ekonomik ve sosyal düşünce tarzlarını bizim istikametimiz- de görmediysem, bunun bir sebebi şu oluyor: Biz birbirimizi tanıyamadan, birbirimiz hakkında hüküm veriyoruz. İnsanlar bir araya gelip, birbirlerini daha yakından tanıdıklarında, herhalde kanpatlerinde büyük getişmeler oluyor. Nitekim bugün de bu böyle oldu. Ben Sayın Muhittin Alan'a şu bakımdan, işveren Cenahının adamı dedim: Bir zamanlar Sanayi Odasının Genel Sekreterliğini yaptı ve Çalışma Meclislerinde, Sosyal Sigortalar Genel Kurullarında bize kan kusturdu. Şimdi kendisi bunu kolay kolay inkâr edemez. Bir bakıyorduk Profesör Alan çıktı. Kimin adına İşveren adına. Böyle bir uygulamadan sonra, Sayın Profesör Alan ne kadar tarafsız kalırsa kalsın, işçi cenahındaki yansıması, fikri yangıması bu istikamette olacaktır. Ama gördük ki, bazı konularda gayet realist, bazı gerçekleri her türlü hislerden uzak, bilim adamına yakışır seviyede ortaya koydu. Bu ba kımdan özür dilerim. 


Sayın Profesör Feridun Ergin'e ise, büyük bir tarizde bulunmadım. İlk defa karşılaştık burada; ken disini takdir ettiğimi söyledim. Geçmiş zamanlarda, 1950'den sonraki devirlerde, Türk politika hayatında hürriyet sloganları geçerliydi. «Vatan, millet, hürriyet» denince, kitleler heyecanlanır, dalgalanırdı. О günlerde, sayın Feridun Ergin Milletvekilliği yapıyordu. Daha o zamanlarda, Türkiye'de «Vatan, millet, hürriyet» sloganları yerine, ekonomik sloganlar getirilmesi, ekonomik sorunların tartışpllması lâzım geldiğini ilk söyleyen bilim adamlarımızdan biri olarak, kendisini daima şükranla yadettiğimi burda belirtmek isterim. 


Bizim, buradaki iki sayın profesör hakkındaki kanaatlerimiz bir dereceye kadar doğru, bir dereceye kadar yanlış olabilir. Ben hiçbir zaman, «ille bu hocalar tamamen işveren Cenahının adamlarıdır» gibi bir görüş ileri sürmedim. «kanaatlarımız» ейт, «meseleler geliştikçe, meseleler ortaya konuldukça herzaman için değişir.» 


Şimdi esas konuya geçiyorum. İlk konuşmamda, 
45 dakikalık zaman içinde, konuyla ilgili tüm düşüncelerimizi sizlere intikal ettiremedik. Şimdi mesele biraz daha berraklaştı. Bazı noktalarda düşüncelerimizi ve sorunların çözümünde çok etkili olacağını sandığımız kanaatlarımızı ifade etmeye çalışacağız. 


Türkiye her sorununu halletmek için bir sistem benimsemek mecburiyetinde. Bu sistem yüzde yüz kalıplaşmış, klişeleşmiş, bir başka ülkede uygulanan sistem değildir. Biz ne kapitalizmin başıboş, «bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler» felsefesinden hareket etmek suretiyle meseleyi doktriner açıdan alıyoruz; ne de sosyalizmin, sadece hürriyetler tek başına bir değer taşımaz gibi, insan haysiyetine önem vermeyen bir doktrin açısından meseleyi ele alıyoruz... Onun için, sık sık Avrupa'dan bahsediyoruz. 
Bugün Avrupa, ekonomik sistemi ne olursa olsun, iki faktörü bir araya getirmiş, kapitalizmin hürriyetini ve sosyalizmin emniyetini beraber yürütüyor. Onun için biz Avrupa'ya yöneleceğiz. Avrupa sistemini benimseyeceğiz. Hem hürriyet, hem emniyet istiyoruz. 


Biliyoruz, bugün Türk kapitalist sisteminde de hürriyet var, ama emniyet her halükârda sağlanamamış. Bir gerçek ki, bugün sosyalist ülkelerde hürriyet yok, ama emniyet sağlanmış. Demek ki, ikisini bir arada sağlayan bir model, bir demokratik rejim anlayışı bize rehber olmalı. Kim sağlamış bunu? 
Başta İskandinav üÜlkelri olmak üzere, Batı Avrupa hem hürriyeti, hem emniyeti çalışanlarına verebilmiş. Demek, bizim bundan böyle örnek alacağımız sistem, siyasi anlayışıyla, ekonomik anlayışıyla, sosyal anlayışıyla Batı Avrupa sistemi olacak. Acaba bu sistemlere ne dereceye kadar uyuyoruz İşte bizi esas münakaşaya götüren soru... 


Hepinizin bildiği gibi, toplu (o sözleşme değişik şekillerde tarif edilir. Bir görüşe göre, toplu sözleşmeler, ülkedeki gelir dağılımında adaleti sağlar. Başka bir ifadeye göre, bence en önemlisi, toplu sözleşmeler, demokrasinin ülkenin ekonomik hayatına geçişini sağlar yani, toplu sözleşmeler kanunu ile ekonomik hayatta demokrasi, demokratik kurallar uygulanakilir. Eğer biz bu kuralı benimsemez, toplu sözleşmeyi yalnız basit menfaat temin eden müessese olarak kabul edersek, kavgalarımız devam edecektir. 

Nedir toplu sözleşmeler yoluyla demokrasinin ekonomik hayata, siyasi hayata yansıması. Onun bir çok kuralı var. Biraz evvel söyledim, örneğin, işçinin yönetime katılması, demokrasinin sınai hayata yansımasının bir tezahürüdür. Burada bir arkadaşımız, «Almanya'da böyle birşey yok» dedi. Herhalde işverenlerimizden hiçbiri böyle bir iddiada değil Almanya'da, Hollanda'da bu sistem var. Bu basit bir gazete haberi değil, AET Bakanlar Konseyinin kara rı, Hollanda ve Almanya sistemini Ortak Pazar Ülkelerinin tümünde uygulamak için tavsiye kararında bulunuyor ve bu tavsiye kararına, bazı ülkeler, kanunlar hazırlamak ve bunları (o parlamentolardan geçirmek suretiyle katılıyorlar. Artık Avrupa böyle çalışıyor. Eğer Avrupa'da bir sermaye düşmanlığı yoksa, sermaye düşmanlığına zemin hazırlayan bir ortam yoksa, Avrupada Marksist, Leninist partiler serbestçe kurulmalarına rağmen oy toplayamıyorlarsa, faşist partiler oy toplayamıyorlarsa, bunun nedenini Avrupada işçinin, çalışanın çalıştığı yerin yönetimine katılması, yarınına güvenle bakması, iş emniyetinin yüzde yüz sağlanmış olmasında aramak 18- zımdır. İşte Türkiyeyi de bu düzeye getirdiğimiz gün, işçi hareketi, çalışan sınıf, ideolojik kavramların etkisinden, sefalet edebiyatının etkisinden kurtulacak, kendisini. boş çalkantılara kaptırmayacaktır. O bakımdan, meseleyi yalnız, pür, basit sosyal bir toplu sözleşme düzeni gibi ele almak yerine, çok cepheli politik, sosyal, ekonomik olarak ele almanın faydalarına bu bakımdan işaret ettim. 

Sayın hocam söylediler; bir kere, Türk sendikacrik sistemi Amerikan sendikacılık sistemi değildir, Katiyen. O kadar değildir ki, aksine 1946 yıllarında İngiltere sistemine özenerek, meslek esasına göre kurulmuş sendikalar, 1961 Anayasasından sonra derhal bünye değiştirmiş, İsveç, Avusturya ve Almanya gibi işkolu esasına göre, büyük sendikalar, güçlü sendikaların kurulması yolunda mesafe de katetmiştir. 
Aslında bugün Türkiye'de sendikalar, göründüğü ka dar çok değildir. Türk - İş üyesi 37 tane sendika vardır. Bir yanlış anlama yüzünden Türkiye'de çok sendika var deniyor. Lokal sendikalar da üye sendika olarak sayılıyor. Halbuki Amerika'da bir sendikanın 60 bin lokali var. Yani 60 bin sendika mı var Hayır. 


Türkiye'deki sendikalaşma hareketi Batıyı örnek almıştır. Ama bugün hedefine ulaşmış mıdır? Katiyen iddia etmiyoruz. Bazı sıkıntıları, bazı sorunları vardır. Bu sorunları da, Batının geçirdiği safhalardan, Batının geniş tecrübesinden yararlanmak suretiyle, Türkiye'nin bünyesini, ülkemizin bazı gerçeklerini de hesaba katarak halletme yolundadır. Biz realistiz; Ba tı derken, Batının 100 yıllar boyunca eriştiği seviyeye, bir - iki günde erişmek gibi iddiamız da yok. Ül kemizin ekonomik varlığı ortada. İtalya bugün Orta 
Avrupa'da en geri ülke olmasına rağmen işçisine 15 
lira saat ücreti veriyorsa, illâ Türkiye'de de bugün işçiye saatte 15 lira verin isteğinde bulunmuyoruz. 
Çünkü gereklere uymuyor. Türkiyenin içinde bulunduğu şartlar malüm. 


Bugün gönül ister ki, köylümüzün de eline, birim başına, sanayi işçisinin eline geçenin yarısı günlük olarak gerçeklere uymuyor. Türkiyenin içinde bu- ile yalnız sanayi işçisinin mutluluğu değil; gerek sos yal güvenliğin, gerek iş emniyetinin, gerekse ücret konusunda kapsamı geniş bir uygulamanın daima taraflısı olduk. Bir zümrenin menfaatleri yerine, daha geniş bir zümrenin menfaatleri bizim için daima ön plânda yer aldı ve bizim için rehber oldu. Ama; buna rağmen, kamuoyuna yansıması, kamuoyunun düşünce tarzı değişik olabilir. Bu da kolay değil; bir günde iki günde kamuoyunun kanaatını teşekkül ettirmek zordur. Bugün bir bakıyor sorumluluğu olmayan bir sendika başkanı beyanat veriyor, bir İşveren beyanat veriyor. Kamuoyu onun temsil kabiliyetini, işçi hareketi üzerindeki etkisini tam hesap etmeden derhal bir kanaate sahip oluyor; «İşçiler böyle istiyor». 
Nitekim Selçuk Yaşar bazı ithamlarda bulundu. San ki, sermaye düşmanıyız, pür devletçiyiz, her şeyi doktriner açıdan alıyoruz gibi... Biraz sonra sırası gelince, cevap vereceğim. Yani, yanlış kanaatlerin teşekkülü böyle sebepler dolayısıyla oluyor. 


İskandinav Ülkelerinin uygulaması öne sürüldü. 
Hedef olarak orayı alalım. Ancak bugün İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve kültürel şartların bizim bünyemize uymasına imkân yok. 
Örneğin, Danimarka'nın bugünkü Başbakanı bir sen dikacı, yeni geldi; Danimarka'nın Hizmetler Sendika sı Başkanı. Türkiye daha o duruma gelmedi. Bir arkadaşımız şikâyet etti; parlamento gücümüz уок. 
Düşünün, İskandinav ülkelerinde çoğunlukla, parlamentonun yüzde 90'ı, hükümetin yüzde 80'i en azından sendika yöneticisi. Yani, o Ülkenin diğer şartları nı benimserken, siyasi durumunu, düşünce tarzını, si 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yesi eğilimlerini de hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Benim de gönlüm arzu eder. Eğer ülkemizde bugün hükümet edenlerin birçoğu sendika kademelerinden gelmiş geçmiş sendikacı olsa, İskandinav şartlarını derhal kabul ederim. En yüksek seviyede bir toplu sözleşme fikrine tamam diyelim; fakat uygulama, ülkemizde hiçbir zaman İskandinav Ülkelerindeki uygulama olamaz. Eğitimi, sosyal eğilimleri, ekonomik varlıkları İskandinav ülkeleri, ile ülkemiz aynı seviyede görülemez, henüz. Ama ben yüzde yüz katılıyorum. İskandinav ülkelerindeki, birlik ve düzen içinde yürüyen, gerçekten çalışma barışının sağlandığı bir ülke hedefimiz olmalı; fakat o hedefe ulaşmak için de önümüze çıkan bazı maniaları müşterek olarak yenmek mecburiyetindeyiz. 


Batının realist ücretinden bahsedildi; ücret politikasının tesbitinde mutlaka iki faktör dikkate alınmalı. İşverenlerimiz bir zamanlar, «ücret artışları verim атпа bağlanmalıdır» diğe tutturdular. Dedik ki, Batıda ücret ve artışımın verim artışına bağlandığı doğru, fakat Batı, ücret artışı bakımından büyük merhale katetmiş, işçinin ekonomik yaşantısı belli bir seviyeye gelmiş. Ancak, bundan sonra, değişik ellerdeki gelir ve kâr da istik bale matuf yatırımlara gitsin, işsizliği önlesin toplumun diğer kesimlerine yansısın, üreticiye yansısın gibi bir görüşle, ücret artışlarını verim artışlarına bağlamış. Fakat kim iddia edebilir ki, Türkiye'de bu gün alınan ücret, bir İşçinin insan gibi yaşamasına kâfidir... Bu durumda, ücret artışları verim artışlarına bağlansın, gibi bir görüşe itibar etmeğe imkân yok. Nitekim işverenlerimiz Яе anladılar; İstanbul Sanayi Odası Başkanı bir yazısında, «artık» diyor, «işverenler böyle tutarsız bir politikadan vazgeçmelidirler.». 


Aynen okuyorum: «Problemlerin işverenler tarafından kabul edilmesi gereken önemli bir yönü de ücret artışlarının prodüktiviteye bağlanması gibi geçersiz bir iddiadan vazgeçilmesidir.» 


Görülüyor ki, işverenlerimiz de artık bu iddianın geçersizliğini anlamışlardır. Bu da memnuniyet verici bir durum. 


Gelelim, devletleştirme yönündeki eğilime. Bir kere, Türk sendikacılık hareketinin devletleştirme görüşü katiyen ve katiyen doktiriner bir temele dayanmaz. Nedenlerini şöyle özetleyeceğim. Bugün bir anket yapalım, İzmir Sanayi Odası Başkanı yapsın bunu; işçiye sorun, «sana 30 lira ücret vereceğim. kamu sektöründe iş var; 40 lira ücret vereceğim, özel sektörde iş var, Hangisini tercih ediyorsun Hiç şüpheniz olmasın, işçi 30 lira olmasına rağmen kamu sektörünü tercih edecektir. Demek ki bir nedeni var, yani ücret tek başına faktör değil. Kamu sektöründe güven duygusu var. Namusuyla çalıştığı sürece, yarnından emin, işinden atılma tehlikesi yok. Sayın Profesör Ergin'in görüşü bu bakımdan çok isabetli. 
Ücret tek başına işçiye güven vermez; işçiye güven veren unsur, ücretten. daha önemli; işyerinde namusuyla çalıştığı sürece, yarınından emin olarak işine 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devam edebileceği kanaatını, güvenini vermek önemlidir. 

İşçinin devlete karşı sempatisi bir kere burdan geliyor. İkincisi madenler konusunda, Bugün bir gerçektir; madenler ekonomik hayattaki diğer işletme lere benzemez, özelliği vardır. Dikkat ederseniz, Türk Sendikacılık Hareketinin, bütün sanayiin devletleşmesi gibi bir eğilimi yoktur. Birkaç ana nokta hariç. Fransızlar işletmiş Zonguldak'ı, kaymağını almış; büyük damarları âşletmiş, küçük damara gelin-Се, ocağı körleşmiş bırakmış gitmiş. Bugünkü grizuların bir çokları, işletilmeyen, terkedilmiş ocaklarda biriken grizu gazlarının patlamasıdır. Özel sektörde, tabiatı icabı, gayet tabii yeraltı tesisleri işlerken, ma liyeti düşük damar, küçük ocaklara girecektir; yeral tı servetlerimizin tümünü çıkarma eğilimi göstermeyecektir. Ama devlet, yalnız meseleyi basit bir bilgi açısından değil, yeraltı servetlerinin tam işletilmesi bakımından daha düzenli, daha gerçekçi, ulusun yarınına, bugünkü menfaatlerine daha uygun bir politikayla işlemek sorunluluğuyla karşı karşıyadır. Bakın özel sektörün elindeki rezervlere, daima basit ve ucuz işletmeyi tercih etmiştir. Kalın damarları almıştır. 
Sonra madenlerin bir talihsizliği vardır: Terkedilirse ocak yanar, O serveti bir daha kıymetlendiremezsiniz. 
Gelelim petrole... Petrol de böyledir, önemi büyüktür. 
Dikkat ederseniz, Türk Sendikacılık Hareketinin dev letleştirmedeki iddiası katiyen devlet işletmelerinin en iyi şekilde işlediği iddiasından değil, bazı kaynaklarımızın ister istemez devletin elinde bulunma mecburiyeti, ülkenin yararları ve çıkarları bakımından zaruretinden doğmaktadır. Yoksa basit bir doktriner görüşle, ille devletleşsin gibi bir sloganı yoktur. 


İlâç konusuna gelelim. Sosyal Sigortalar Kurumu neden ilâç fabrikası açabilmeli yahut açmamalı? Özel sektörümüz tüm olarak değilse bile, büyük çoğunluğu güven veremedi. Kamuoyunun, işçilerin güvenini sağlayamadı. İlaç rezaleti var bugün Türkiye'de; ilaç istismarı var. Türkiye'de; ilaç hammaddesi rezaleti var Türkiyede... Kaldı ki, amacı tamamen sosyal güvenlik olan ve mensuplarının sosyal güvenliğini temin etmek için kendilerinden prim aldığına, işyerinden prim aldığına göre, o müessese kendi ihtiyaçlarını pıyasaya ulaştıracak değil; kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bir fabrika kuracak. Bu hem de özel sektör düşmanlığı şöyle dursun, özel sektörün özel teşebbüsün ta kendisidir. Ona müdahale etmek, özel teşebbüse müdahale etmektır. Çünkü amacı sosyal güvenlik olan müessese, sırf kendi ihtiyacı için bir fabrika kuracak bu, özel teşebbüse karşı olmanın bir sebebi olarak gös terilebilinir mi? Buna da imkân yok. Beri taraftan, ülkemizdeki faiz hadlerinin yüksekliğini defalarca söyledik. Belki konuşmamda söylemedim. Bugün fiyat artışlarının bence ücretlerden daha önemli faktörü faiz halleridir. Dünyanın hiçbir ülkesinde sanayiciye 018-20 faizle para verilmez ve sanayici de almaz. 
Çünkü rantabl değildir, yani felsefesine aykırıdır. 
Ama Tükiye sermaye birleşimi olmadığı için, çaresizlik içinde bunu almaya mahküm olduğundan, ister istemez bu faizin fiatlara yansımasını sağlayacak. 
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Demek ki mesele, yalnız bır ücret artışı değil, bunun yanında faiz, kira ve başka faktörler'de geçim indekslerine büyük etki yapıyor. 


Bir de kâr haddi var. Alınmayın, bazı işverenlerimiz hâla 1954 yılının aşırı kâr patlamalarını özlemiş, ondan 1 kuruş taviz vermiyor, hâlâ o kâr marjını tutturma hevesi içinde. Dünyanın hiçbir ülkesinde köyle büyük kâr marjları görülmemiştir. Bugün Batı Avrupa ülkelerinde */o 25 kâr marjı büyük bir sınırdır. en üst tavandır. Ama bizim ülkemizde, bazı sektörlerde kâr marjının %60 hatta “/0100 e vardığını görürüz. Bu sektörlerin ismini reklâm yahutta afişe etmek niyetinde değilim. 


Türkiye'de sevki idare metodlarına değinmek gerek. Sevki idarenin gelişmelerinde, biz kendimizi Avrupa ülkelerine uyduramadık. Bu, işçinin yönetime katılması şekliyle de olabilir, işverenin kendi bünyesinde de. 


Sayın Selçuk Yaşar dediler ki, «mamullerin üretiminde, işçi ücretleri dışında sıkıntılarınız var ve ortak pazar ülkeleriyle eğer bir rekabet yapacaksak, maliyetlerimizi o seviyeye indirmek mecburiyetindeyiz. Yoksa yıkılır gideriz.» 


Bu görüşe katılmağa imkân yok. Bir örnek vere-Cceğim. Türkiyede büyük bir tesis kuruldu o Ereğli Demir Çelik, kimse iddia edemez ki, bu tesisin makina aksamı, teknolojik durumu çok demode olmuştur. 
Yeni teknolojiye uygun bil tesisti. Makinaları, cihazları, yeni teknolojiyle aynı seviyede idi. Demek ki, teknolojik bakımdan geri değil Ham maddeye bakıyoruz, o da kendimizin; kendimiz üretiyoruz, ithal etmiyoruz. İşçiliğe bakıyoruz, uCuzuz. Sermaye ufak tefek, büyük faiz, küçük faiz alınmış, sağlanmış. 
Fakat bir gerçek ortaya çıkıyor, ürettiğimiz malı biz çok pahalıya satıyoruz; demek aksayan bir nokta var. 
Sevki idarede var, istihdam politikisında var. Japonya ayağımıza getiriyor, «saçın tonunu 9 liraya vereceğim» diyor. Bizim Ereğli Demir Çeliğin saçı bir zamanlar 
12.50 lira idi, şimdi ne oldu bilmiyorum; galiba 15 
lira. Demek ki, rekabette önemli faktörler olan teknoloji, emek, ham madde hiç de diğer ülkelerden geri kalmıyacak, şekilde ucuz ve bol. Ama netice? Ya kâr marjı fazla, aşırı kâr elde ediyor. Ama görüyoruz ki kâr ettiği pek yok, ortaklarına daha doğru dürüs birşey veremedi. İkinci ihtimal şu ki, sevki idarede, işletmede arıza, bir bozukluk, bir anormallik var. Bu Ereğli misalini tek olarak verdim. Çoğalimak mümkün. Görülüyor ki Ortak Pazarla rekabete yalnız işçi ücretlerinde değil, zıhniyette düşüklük yapmak lâzım. 
Zihnniyet reformu yapmak lazım. Zihniyet reformunu yaptığımız sürece biz Ortak Pazarla gerçekten rekabet edemeyiz. Meseleyi basite irca edip, yalnız, işçi ücretleri yüksek, yalnız ham madde sıkıntısı çekiyoruz gibi bir gerçek ile örtbas etmeğe imkân yok. 


Modern işverenlere sözüm yok. Böyle bir hücum mevziidir. Fakat yüksek seviyedeki sendika yöneticilerinin modern işverenlere hücumu şöyle dursun, onları 


23 


desteklemek belli başlı amaçlarından biridir; hiç kuşkunuz olmasın bundan sonra da böyle olacaktır. 


Kalifiye işçiye ihtiyacımız oldukça fazla. Kalifiye işçi eğitimi Türkiyede maalesef yapılmıyor, fakat kabahati yine kendinizde arayın. Hatırlarsanız, sanayi içinde eğitim kanunu vardı. Meclise, onun tadili ile ilgili bir tasarı gitti; işverenlere işçi eğitimleriyle ilgili prim yükümlüyordu. Kıyametler koptu, o kanun kaldı, geri aldırdılar komisyondan Katlanalım fedakârlığa; yalnız hükümetten beklemeyelim işçi eğitimini çünkü yararınıza o da. Eğitilmiş bir işçinin verimi daha başka olacak, eğitilmemiş işçinin verimi daha başka türlü olacak. Yurt dışına yalnız kalifiye işçi gönderiyoruz ve oradan gelecek dövize bakıyoruz. Bu dövizlerin ekonomimize büyük katkısı var. Türk ekonomisini rahatlattı dövizler. Fakat kalifiye işçi gitmesi bakımından artık her giden işçinin gönderdiği bir mark akarşılık, Türk ekonomisine 5 mark zarar var. Kalifiye işçi kalmadı, verim düştü, kalite düştü, maliyetler bir hayli yükseliyor. Biz kıyametleri kopardık Hükümete, şu kalifiye işçi gönderimini durdurun; iş verenlerimizden ses çıkmadı. Çünkü işvrenlerimiz işin kolay yolunu seçiyorlar, «kamu sektörü eğitsin» diyorlar. Eğitim için yatırım yapsın, ben nasıl olsa 5-10 kuruş fazla veriyorum ondan çalıyorum. «Matlup olan kamu sektöründen çalmak değil; çünkü, ekonomiyi kül halinde düşüneceksiniz. Gelen döviz yüzünden, belki ekonomik sıkıntısı olmuyor ama, diğer taraftan kayıp büyük oluyor. 
Onun için eğitime önem verilmesi şart. 


Bugün Avrupa'da toplu sözleşmeler, milli sınırları taşmıştır; artık Avrupada Ortak Pazar ülkelerindeki, iş kollarım hedef olan sözleşmeler yapma eğilimi vardır. Bu, rekabet bakımından vardır, başka bakımlar- 


dan vardır. Türkiyede Kanundaki ufak aksaklıklar mutlak giderilebilir. Fakat tüm suç kanunlara yüklenilmemelidir. Kabul ediyorum, gayet tabii ufak tefek aksaklıklar vardır. Kanun 9 senedir uygulama alanına girmiştir. Hele Türkiye için yepyeni olan bir konudur. 
9 sene dayanması dahi büyük bir başarıdır; fakat her 
şeyden evvel hükümetiyle, işçisiyle, işvreni ile taraflar birbirlerinin haklarına saygılı olarak, birbirlerine güven vererek, bu düzeni yürütebilirler. Eğer güven. 
duygusunu veremezsek, güven duygusunu yitirirsek,. 
Türkiyenin kavgası devam edecektir. Bu kavgayı Sayın. 
Selçuk Yaşar'ın anladığı mânada, Amerikadaki kavga gibi almıyorum. 


Netice olarak bir müşahedemi de anlatayım ve: konuşmamı bitireyim. Bugün Japonyayı Japonya yapan işçi ücretlerinin ucuzluğu değildir, onların çalışkanlı-- kı değil; Japonya'yı Japonya yapan, benim müşahedelerime göre milletin kendisine olan güven duygusudur. Gururlu oluşu, kendisine güvenmesi Japonyayı. 
Japonya yapmıştır. Biz her şeyden evvel güvenimizi. 
yitirmişiz, en ufak bir şeyde paniğe kapılıyoruz. Bu dü zen yıkacak, grevler bizi batıracak; yıkılmamış, dünyada hiç bir ülke grevlerle yakılmamış, aksine grev olan ülkelerde ekonomik fırlama olmuş, ekonomik. 
kalkınma olmuştur. Sosyalist ülkelerde grev yok. 


Biz birbirimize güvensek, birbirimize daima kuşku ile bakarsak, bu düzenin gayet tabii arızaları olacak; birbirimize güvenir, birbirimizin haklarına saygı gösterirsek, lâfla değil, uygulamakla saygı gösterirsek bu. 
düzenden korkulacak bir şey yok; bu düzen kendi rayında kendi arızalarını kendi metodları içinde gidere cektir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 


EJ 
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Türkiye'de belirli çevrelerin ortaya attığı bir iddia var: Ücret artışları fiyat vükselmelerine sebep oluyor... 


Bu iddianın geçerli olmadığı. yukarıda aldığımız grafik. açık ve seçik şekilde gösteriyor. Türkiye'deki gerçek bir yana, çeşitli ülkeler yanındakı durumumuz da bir başka acı tablo. Yukarıdaki tablo, Türkiyede ücretler vüzde 11.3 oranında artarken, fiyatların уйхіе 23 yükseldiğini resmi rakamlarla ispatlıyor. Diğer ülkelere bakıldığında, ücretlerin fiyatlara oranla daha hızlı arttığını görüyoruz. 


Bu tabloyu, ücrel artışlarının fiyatlardan daha fazla arttığını iddia edenlere ithaf edivoruz. 


